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Voorwaar, alle Lof zij Allaah (de Verhevene), we prijzen Hem en we zoeken 

Zijn Hulp en we vragen om Zijn Vergiffenis. En we zoeken toevlucht bij Allaah 

(de Verhevene) tegen het kwaad van onszelf en tegen het kwaad van onze 

daden.  

 

Wie Allaah (de Verhevene) leidt, er is niemand die hem op een dwaalspoor 

kan brengen, en wie op een dwaalspoor wordt gebracht, er is geen gids voor 

hem.  

 

Ik getuig dat er geen Godheid is die het recht heeft aanbeden te worden 

behalve Allaah (de Verhevene) – alleen en zonder partner – en ik getuig dat 

Mohammad (vrede zij met hem) Zijn dienaar en Boodschapper is.  

 

‘’O jullie die geloven, vrees Allaah zoals Hij gevreesd zou moeten worden en 
sterf niet, behalve als moslims.’’  
 

(Soerah Aali ‘Imraan: 102) 

 

‘’O mensheid, vrees Allaah die jou heeft geschapen uit een enkele ziel 
(Adam), en daaruit zijn partner (Eva) heeft geschapen. En uit beiden bracht 
Hij veel mannen en vrouwen voort. En vrees Allaah aan wie u uw 
wederzijdse rechten opeist. Voorwaar, Allaah is een Alwachter over u.’’ 
 

(Soerah an-Nisaa’: 1) 

 

‘’O jullie die geloven, vrees Allaah en spreek een woord dat precies is (dat wil 
zeggen: waarheidsgetrouw). Hij zal uw daden voor u rechtzetten en u uw 
zonden vergeven. En wie Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt, heeft 
inderdaad een groot succes behaald.’’ 

(Soerah al-Aḥzaab: 70-71) 
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Voorts,  

 

In Nederland wordt de Edele Qor’aan op veel plekken intensief bestudeerd, 

gememoriseerd en onderwezen. Toch wordt er vaak onvoldoende aandacht 

besteed aan de waarde en rechten van de Qor’aan, en aan de positieve 

invloed die de Qor’aan op het dagelijks leven heeft. Het is noodzakelijk dat  

Qor’aanstudenten zich hiervan bewust zijn. Kennis van deze zaken moet 

hen aanzetten de Qor’aan niet alleen te memoriseren, maar ook de waarde 

ervan te kennen, de inhoud te begrijpen en ernaar te handelen. 

 

Dit boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel staat de majesteit 

van de Qor’aan centraal. Hierin wordt de voortreffelijkheid van de Qor’aan 

vanuit verschillende invalshoeken belicht. De majesteit van de Qor’aan is 

onlosmakelijk verbonden met de rechten van de Qor’aan. In het tweede 

deel worden deze rechten uiteengezet. In het derde deel worden praktische 

profijten, die voor degenen die zich met de Qor’aan bezighouden worden 

gerealiseerd, beschreven. 

 

Het eerste deel is ontstaan uit een reeks vrijdagpreken die op het boekje 

‘Majesteit van de Qor’aan’, van de geleerde dr. Ṭaha ‘Abidien Ṭaha Ḥamad 

(moge Allaah hem behouden), is gebaseerd. Dit werk is vervolgens 

uitgebreid met de rechten van de Qor’aan, waar eveneens een reeks 

vrijdagpreken aan is toegewijd. Het laatste deel betreft een vertaling van 

een gedeelte uit het boek ‘Fundamenten van Tafsier’ van dr. Ṭaha ‘Abidien. 

 

Er is bewust voor deze opbouw van het boek gekozen. In het eerste deel 

wordt het fundament gelegd voor het hoogachten van de Qor’aan. Dit dient 

de moslim aan te sporen om van de Qor’aan – en zijn wetgeving, leringen en 

regels – te houden. Het houden van de Qor’aan stelt de moslim in staat om 

gemakkelijker zijn rechten toe te kennen. Het derde deel heeft tot doel 

degenen die zich reeds met de Qor’aan bezighouden te blijven motiveren.  
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Het voornaamste doel is om met dit boek de Tevredenheid van Allaah (de 

Verhevene) te bereiken. Ik vraag Allaah (de Verhevene) om dit werk voor mij 

te laten gelden als kennis waar mensen baat bij hebben, nadat ik het leven 

verlaat.  

 

Ik wens daarnaast dat dit boek de stichtingen, verenigingen, moskeeën, 

onderwijsinstellingen en Qor’aanscholen in Nederland bereikt. De inhoud 

van dit boek is onbetwist van meerwaarde bij het leren en doceren van de 

Qor’aan. Ik beoog dat dit werk onderdeel zal worden van de curricula op de 

plekken waar de Qor’aan wordt onderwezen. Ik hoop dat dit werk de 

studenten van Qor’aan in staat zal stellen de Qor’aan hoog te achten. 

 

Tevens hoop ik dat dit boek degenen die in de Qor’aan geïnteresseerd zijn, 

inzichten zal bieden over wat de Qor’aan inhoudt. Deze inzichten dragen bij 

aan het begrip van wat moslims ertoe aanzet de Qor’aan erg hoog te hebben 

zitten.  

 

O Allaah, we vragen U ons te doen baten bij het verspreiden van deze kennis, 

onze intenties te zuiveren en dit werk als goede daad van ons te accepteren. 

 

Said Amrani 
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Het behoort tot de Werkwijze van Allaah (de Verhevene) om de mensheid 

naar het rechte pad te leiden door Profeten en Boodschappers te sturen en 

hemelse Boeken te openbaren. Allaah (de Verhevene) bepaalde dat deze 

Werkwijze tot een einde zou komen met de komst van Mohammad (vrede 

zij met hem) als laatste Profeet en de neerzending van de Edele Qor’aan als 

laatste hemelse Boek. 

 

De eerste verzen van de Qor’aan werden in de grot Ḥiraa’ aan de Profeet 

Mohammad (vrede zij met hem) neergezonden. De Qor’aan is vervolgens 

gedurende 23 jaar in delen aan hem geopenbaard. De meest welbespraakte 

Arabieren waren met stomheid geslagen, toen een ongeletterde man uit 

hun midden met deze voortreffelijke reeks van Arabische openbaringen tot 

hen kwam. Allaah (de Verhevene) geeft hierover te kennen: 

 

‘’En jij (o Mohammad) droeg hiervóór (dat wil zeggen: vóór de Qor’aan) 
geen (enkel) boek (aan hen) voor, noch schreef jij het (dat wil zeggen: een of 
ander boek) met jouw rechterhand. In dat geval zouden degenen van wie de 
daden teniet zijn gedaan (doordat zij valse goden aanroepen) zeker in twijfel 
hebben verkeerd.’’ 
 

(Soerah al-‘Ankaboet: 48) 

 

Allaah (de Verhevene) besloot dat de Qor’aan tot aan de Laatste Dag het 

uitverkoren Boek moest zijn. Het is een eeuwige leidraad die geen individu 

uitsluit. Het wonder van de Qor’aan wordt gekenmerkt door ongekende 

welsprekendheid, hoogstaande stijl, perfecte schoonheid en doeltreffende 

vermaningen. De Qor’aan is de beste verzameling van wijze waarheden die 

de enige weg naar ultiem geluk verlicht.  
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Het behoort tot de geloofsleer van een moslim dat de Qor’aan van Allaah 

(de Verhevene) afkomstig is. Middels de Qor’aan heeft Allaah (de Verhevene) 

gesproken en de Qor’aan is Zijn Woord. Allaah (de Verhevene) maakt dit 

duidelijk als Hij in Zijn Boek zegt: 

 

‘’En als iemand van de veelgodenaanbidders bescherming bij jou zoekt, 
bescherm hem dan, totdat hij het Woord van Allaah hoort. En (als hij 
weigert) begeleid hem dan naar (een plek) waar hij veilig is. Dat is omdat zij 
een volk zijn dat niet weet.’’ 
 

(Soerah at-Tawbah: 6) 

 
Het feit dat de Qor’aan uit de Woorden van Allaah (de Verhevene) bestaat, 

getuigt van zijn unieke grootsheid. De voortreffelijkheid van de Qor’aan 

wordt duidelijk door het besef dat het Woord dat erin staat van de Schepper 

is die de hemelen, de aarde, de mensen, de dieren, het universum en alles 

wat zich daarin bevindt, heeft gemaakt. 

 

Zowel in taal als betekenis is de Qor’aan een ongeëvenaard wonder. Het 

Woord van Allaah (de Verhevene) is namelijk in geen enkel opzicht te 

vergelijken met andere woorden. De Qor’aan is als enige Boek op aarde 

volmaakt, perfect, coherent en compleet. Het bevat geen tekortkomingen, 

tegenstrijdigheden, noch gebreken en is volledig vrij van twijfels. Allaah (de 

Verhevene) zegt immers in de Qor’aan: 

 

‘’Dit is het Boek (dat wil zeggen: de Qor’aan), waarover geen twijfel bestaat, 
een Leiding voor de godsvruchtigen.’’ 
 

(Soerah al-Baqarah: 2)  
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Het behoort tot de Werkwijze van Allaah (de Verhevene) om Zijn Profeten 

(vrede zij met hen) van specifieke wonderen te voorzien die aansluiten bij 

de tijd waarin zij leven en de kwaliteiten van hun volkeren. Terwijl er in de 

tijd van de Profeet ‘Iesaa (vrede zij met hem) geneeskundige geleerden 

waren, werd hij begunstigd met het wonder om met de Wil van Allaah (de 

Verhevene) de zieken te genezen en de doden op te wekken. 

 

Op dezelfde manier heeft Allaah (de Verhevene) de Qor’aan geopenbaard 

aan een generatie welbespraakte Arabieren die uiterst bedreven was in de 

dichtkunst en over een hoge Arabische taalvaardigheid beschikte. Allaah 

(de Verhevene) heeft deze Arabieren onder meer middels het volgende vers 

uitgedaagd om met iets soortgelijks als de Qor’aan te komen: 

 

‘’En als jullie in twijfel verkeren over datgene wat Wij hebben neergezonden 
(dat wil zeggen: de Qor’aan) aan Onze dienaar (Mohammad), kom dan met 
een hoofdstuk gelijk daaraan en roep jullie getuigen naast Allaah, als jullie 
waarachtig zijn.’’ 
 

(Soerah al-Baqarah: 23) 

 

Niemand is, tot de dag van vandaag, in staat geweest om deze uitdaging 

succesvol te volbrengen. Waar menselijke teksten of geschriften fouten en 

tekortkomingen kennen, is de Qor’aan vanaf het eerste tot en met het 

laatste vers van exceptioneel niveau. Allaah (de Verhevene) bevestigt dit in 

Zijn Boek als Hij zegt: 

 
‘’Allaah heeft het beste Woord neergezonden. Een op elkaar lijkend Boek dat 
herhaaldelijk wordt gereciteerd. De huiden van degenen die hun Heer 
vrezen, rillen hierdoor (uit ontzag). Daarna verzachten hun huiden en hun 
harten zich door (het verlangen naar) het gedenken van Allaah. Dat is de 
Leiding van Allaah waarmee Hij leidt wie Hij wil. En degene die Allaah doet 
afdwalen, voor hem is er geen leider.’’ 

(Soerah az-Zumar: 23) 
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Allaah (de Verhevene) verwijst in dit vers daarnaast naar het ootmoedige en 

rustgevende gevoel dat met het luisteren naar de Qor’aan gepaard gaat. De 

realiteit getuigt van hetzelfde. Zo zijn er moslims die nog geen twee verzen 

uit de Qor’aan kunnen reciteren, behalve dat ze uit nederigheid in tranen 

uitbarsten. Zelfs niet-moslims raken onder de indruk als ze de Woorden van 

de Qor’aan te horen krijgen, ondanks dat ze de inhoud niet begrijpen. 

 

De omgang met de Qor’aan kent uiteraard specifieke regels en ethiek. Zo 

dient men alvorens de Qor’aan te reciteren in een reine staat te verkeren en 

de isti‘aadhah1 en de basmalah2 uit te spreken. Ook dient men aandachtig 

naar de Qor’aan te luisteren als deze voorgedragen wordt.  
 

Allaah (de Verhevene) heeft Jibriel (vrede zij met hem) gestuurd om de 

Qor’aan in de maand Ramadan tijdens Laylat ul-Qadr3 aan Mohammad 

(vrede zij met hem) te openbaren. Jibriel (vrede zij met hem) is de beste 

Engel, Mohammad (vrede zij met hem) is de beste Profeet, Ramadan is de 

beste maand en Laylat ul-Qadr  is de meest gezegende nacht van het jaar. 

De Qor’aan is het enige Boek dat middels deze voortreffelijke openbaring 

tot stand is gekomen. 

 

 
1 Al-Isti‘aadhah: Het uitspreken van de woorden: ‘A‘oedhu billaahi min ash-shayṭaani ar-rajiem’. Dit 

betekent: ‘Ik zoek toevlucht bij Allaah tegen de vervloekte shayṭaan.’ 

2 Al-Basmalah: Het uitspreken van de woorden: ‘Bismillaah ir-Raḥmaan ir-Raḥiem’. Dit betekent: ‘In 

de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.’ 

3 Laylat ul-Qadr: Eén van de tien laatste nachten van de maand Ramadan die beter is dan duizend 

maanden. 
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Allaah (de Verhevene) zegt in de Qor’aan: 

 

‘’Voorwaar, Wij zullen zware Woorden op jou werpen.’’ 
 

(Soerah al-Muzzammil: 5) 

 

In dit vers maakt Allaah (de Verhevene) duidelijk dat de Woorden die Hij aan 

Zijn Boodschapper Mohammad (vrede zij met hem) heeft geopenbaard, 

uitspraken zijn met een zware lading. Deze gewichtigheid betreft zowel een 

tastbare als een intrinsieke zwaarte.  

 

De zwaarte van de Qor’aan wordt duidelijk uit het verhaal van de metgezel 

Zayd ibn Thaabit (moge Allaah tevreden met hem zijn). Hij beschrijft een 

moment waarop Allaah (de Verhevene) een vers uit de Qor’aan openbaarde 

aan de Profeet (vrede zij met hem), terwijl zijn dijbeen onder het dijbeen van 

de Profeet (vrede zij met hem) lag. Zayd (moge Allaah tevreden met hem 

zijn) geeft te kennen dat hij bang was dat zijn been zou breken vanwege de 

zwaarte van de openbaring.4 

 

Daarnaast is het voorgekomen dat het zweet de Profeet (vrede zij met hem) 

uitbrak nadat hij de Woorden van de Qor’aan ontving, ondanks dat dit op 

een koude dag gebeurde. Zo heeft de vrouw van de Profeet (vrede zij met 

hem) ‘Aisha (moge Allaah tevreden met haar zijn) overgeleverd:  

 

‘’En waarlijk, ik heb gezien dat (de openbaring) op hem (de Profeet) 
neerdaalde op een zeer koude, regenachtige dag. Wanneer deze hem verliet, 
droop het zweet van zijn voorhoofd.’’5 

 
4 Ibn Ḥibbaan (nummer overlevering: 4713). 
5 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 2). 
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Ook beschrijft Allaah (de Verhevene) welke invloed de gewichtigheid van de 

openbaring op bergen zou hebben, als de Qor’aan op deze reusachtige 

schepselen zou zijn geopenbaard. Allaah (de Verhevene) zegt hierover in 

Zijn Boek: 

 
‘’Als wij deze Qor’aan zouden neerzenden aan een berg, dan zouden jullie 
deze zeker nederig zien splijten, uit vrees voor Allaah. En zo stellen wij de 
voorbeelden voor de mensen, opdat zij zullen nadenken.’’ 
 

(Soerah al-Ḥashr: 21) 

 

In een soortgelijk vers zegt Allaah (de Verhevene): 

 

‘’En als er een Boek was geweest waarmee de bergen konden worden 
verplaatst, of waarmee de aarde kon worden gespleten, of (waardoor) de 
doden konden spreken (dan zou het deze Qor’aan zijn geweest).’’ 
 

(Soerah ar-Ra‘d: 31) 
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Het behoort tot de majesteit van de Qor’aan dat deze onder de Bescherming 

van Allaah (de Verhevene) valt. Het Woord van Allaah (de Verhevene) is sinds 

de neerzending ruim veertien eeuwen geleden authentiek gebleven. De 

Qor’aan zal nooit aangepast noch gewijzigd kunnen worden. Allaah (de 

Verhevene) benadrukt de Bescherming van de Qor’aan als Hij in Zijn Boek 

zegt: 

 

‘’Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (dat wil zeggen: de Qor’aan) 
neergezonden. En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken.’’ 
 

(Soerah al-Ḥijr: 9) 

 

Allaah (de Verhevene) spreekt in dit vers in de Wij-vorm om Zijn Grootsheid 

te benadrukken. Uit het vers is op te maken dat Allaah (de Verhevene) 

belooft dat Hij over de Qor’aan zal waken. Het feit dat het Allaah (de 

Verhevene) is die deze claim maakt, is op zichzelf al voldoende om ervan 

overtuigd te zijn. Maar er zijn ook tal van andere bewijzen hiervoor te vinden 

in de Qor’aan en de Sunnah. 

 

Vóór het openbaren van de Qor’aan was het zo dat de jinns nieuws uit de 

hemel konden onderscheppen om hiermee naar de magiërs te gaan. Maar 

met het openbaren van de Qor’aan werd dit voor hen onmogelijk. Allaah (de 

Verhevene) verhaalt hierover in de Qor’aan: 

 

‘’En dat wij (dat wil zeggen: de jinn) waarlijk hebben geprobeerd de hemel 
te bereiken, maar wij troffen deze gevuld met strenge wachters en brandende 
vlammen aan. En dat wij waarlijk daarin (verschillende) posities konden 
innemen om (af) te luisteren. Maar wie nu (af)luistert, zal er een brandende 
vlam als hinderlaag aantreffen.’’ 

(Soerah al-Jinn: 8-9) 
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Toen de Qor’aan aanvankelijk aan de geliefde Profeet Mohammad (vrede zij 

met hem) werd geopenbaard, herhaalde hij de verzen keer op keer. De 

Profeet (vrede zij met hem) was bang dat hij de verzen anders zou vergeten. 

Om Zijn Profeet (vrede zij met hem) hierover gerust te stellen, openbaarde 

Allaah (de Verhevene) het volgende Woord: 

 

‘’Beweeg (o Mohammad) daarmee (dat wil zeggen: met het reciteren van de 
Qor’aan) niet jouw tong om daar haast mee te maken. Voorwaar, aan Ons 
is het verzamelen ervan (dat wil zeggen: het vastleggen daarvan in jouw 
borst) en het voordragen ervan.’’ 
 

(Soerah al-Qiyaamah: 16-17) 

 

Er waren metgezellen die de volledige Qor’aan hadden gememoriseerd, van 

wie sommigen de Qor’aan ook in delen opschreven. De Profeet (vrede zij 

met hem) droeg zijn metgezellen op om enkel gedeelten uit de Qor’aan op 

te schrijven en geen andere zaken. Op die manier waakte de Profeet (vrede 

zij met hem) ervoor dat de Qor’aan niet met andere uitspraken werd 

vermengd. Vandaar dat er tegenwoordig een duidelijk onderscheid is 

tussen de Qor’aan en teksten uit de Sunnah. 

 

Toen er tijdens de slag van al-Yamaamah meer dan zeventig reciteurs van 

de Qor’aan kwamen te overlijden, deed ‘Umar (moge Allaah tevreden met 

hem zijn) het voorstel aan de toenmalige kalief, Aboe Bakr (moge Allaah 

tevreden met hem zijn), om de Qor’aan in één codex te verzamelen.  

 

Hiervoor werd een groep samengesteld met aan het hoofd Zayd ibn Thaabit 

(moge Allaah tevreden met hem zijn). Deze groep verzamelde zowel de 

verzen die zich in de harten van de metgezellen bevonden, als de stukken 

Qor’aan die reeds waren opgeschreven. Zo ontstond uiteindelijk de eerste 

muṣḥaf    

6.  

 
6 Muṣḥaf: Een geschreven versie van de Qor’aan. 
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In de tijd van ‘Uthmaan (moge Allaah tevreden met hem zijn) als leider der 

gelovigen strekte het Islamitische Rijk zich steeds verder uit, zelfs tot aan 

Europa. De metgezel Ḥudayfah (moge Allaah tevreden met hem zijn) merkte 

op dat moslims in dit uitbreidende Rijk de Qor’aan in verschillende 

dialecten reciteerden. Hij adviseerde ‘Uthmaan (moge Allaah tevreden met 

hem zijn) om alle moslims één stijl van de Qor’aan aan te laten houden.  

 

‘Uthmaan (moge Allaah tevreden met hem zijn) gaf hier gehoor aan en 

stelde met behulp van een comité de Qor’aan in één stijl samen. De codex 

die hierdoor ontstond wordt ook wel muṣḥaf  ‘Uthmaan genoemd. Deze 

versie van de Qor’aan werd meermaals gedupliceerd en aansluitend naar 

diverse districten van het Islamitische Rijk verstuurd. 

 

Eeuwen later is de Qor’aan voor het eerst in de zeventiende eeuw in Italië 

gedrukt. Ook toen zijn er geen aanpassingen gemaakt en is er niks aan het 

Woord van Allaah (de Verhevene) toegevoegd. Met het oog op de miljoenen 

mensen die de Qor’aan letter voor letter uit het hoofd kennen, is een poging 

hiertoe volstrekt zinloos. Ook dit geeft de mate van Bescherming aan die de 

Qor’aan sinds de zending tot aan de dag van vandaag geniet. 
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Het behoort tot de voortreffelijkheid van de Qor’aan dat degene die zich 

met de Qor’aan bezighoudt, altijd winst zal boeken. Waar het handelen in 

het wereldse leven onderhevig is aan zowel winst als verlies, is de omgang 

met de Qor’aan een handel waar geen verlies in zit. 

 

Allaah (de Verhevene) maakt dit duidelijk in de Qor’aan als Hij zegt: 

 

‘’Waarlijk, degenen die het Boek van Allaah voordragen en het gebed 
onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien, in 
het geheim en openlijk, hopen op een handelstransactie die nooit zal 
vergaan.’’ 
 

(Soerah Faaṭir: 29) 

 

Allaah (de Verhevene) geeft in dit vers te kennen dat het voordragen van de 

Qor’aan een investering is die geen verliezen kent. Hetzelfde geldt voor 

degene die zich bezighoudt met het lezen, het bestuderen, het onderwijzen 

en het beluisteren van de Qor’aan en het handelen en uitnodigen ernaar. 

 

Het reciteren van de Qor’aan kent een grote beloning. De Profeet (vrede zij 

met hem) heeft gezegd: 

 

‘’Degene die een letter uit het Boek van Allaah reciteert, zal een goede daad 
toegeschreven krijgen. En een goede daad wordt met tien vermenigvuldigd. 
Ik zeg niet dat Alif-Laam-Miem één letter is, maar Alif is één letter, Laam is 
één letter en Miem is één letter.’’7 

 
7 At-Tirmidhie (nummer overlevering: 2910). 
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Het behoort tot de Genade van Allaah (de Verhevene) dat Hij degenen die 

moeite hebben met het reciteren van de Qor’aan, dubbel beloont. De 

Profeet (vrede zij met hem) zei immers: 

 

‘’Wat betreft de persoon die de Qor’aan reciteert; ondanks dat het moeilijk is 
voor hem en ondanks dat hij stottert, hij krijgt twee beloningen.’’8 
 

De winst die men middels de Qor’aan kan behalen, wordt ook duidelijk uit 

het verhaal van ‘Uqbah ibn ‘Aamir (moge Allaah tevreden met hem zijn). Hij 

was een metgezel van de Profeet (vrede zij met hem) die behoorde tot de 

mensen van aṣ-Ṣuffah.9 ‘Uqbah (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft 

overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) naar een groep mensen van 

aṣ-Ṣuffah toekwam en aan hen vroeg: 

 

‘’Houdt niemand van jullie ervan om naar Buṭḥaan of al-‘Aqieq te gaan en 
terug te komen met twee grote kamelen zonder enige zonde of verbreking van 
familiebanden?’’ De mensen antwoordden: ‘’Wij houden daar allemaal van, 
o Boodschapper van Allaah.’’ De Profeet (vrede zij met hem) zei toen: 
‘’Voorwaar, als één van jullie naar de moskee gaat en twee verzen leert van 
het Boek van Allaah, dan is dat beter voor hem dan twee grote kamelen. En 
drie (verzen) zijn beter dan drie (kamelen), en vier (verzen) zijn beter dan 
vier (kamelen) en (hetzelfde geldt voor het) aantal van de kamelen.’’10 
 
In de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) waren kamelen aantrekkelijke 

en kostbare bezittingen. De Profeet (vrede zij met hem) maakt middels deze 

vergelijking dus duidelijk dat het bestuderen van de Qor’aan beter en 

winstgevender is dan elke andere zaak van het wereldse leven. 

 
8 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 4937). 
9 Aṣ-Ṣuffah: Een beschaduwde plek achter in de moskee van de Profeet (vrede zij met hem) in 

Medina waar arme immigranten onderdak kregen. 
10 Muslim (nummer overlevering: 803). 
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Het bestuderen van de Qor’aan behoort tot de beste bezigheden van een 

moslim. Deze investering is namelijk één van de aanleidingen om een hoge 

positie te verkrijgen in de aanschouwing van Allaah (de Verhevene), zowel 

in het wereldse leven als in het Hiernamaals.  

 

De hoge positie die de mensen van de Qor’aan in dit wereldse leven kunnen 

verdienen, wordt goed duidelijk uit het verhaal van ‘Umar (moge Allaah 

tevreden met hem zijn) en één van de burgemeesters van zijn kalifaat. Toen 

‘Umar (moge Allaah tevreden met hem zijn) deze burgemeester in een 

andere plaats tegenkwam dan het gebied dat de burgemeester bestuurde, 

vroeg ‘Umar (moge Allaah tevreden met hem zijn) hem wie hij als vervanger 

had achtergelaten. De burgemeester antwoordde: 

 

‘’Ibn Abza.’’ ‘Umar (moge Allaah tevreden met hem zijn) zei: ‘’Wie is Ibn 
Abza?’’ De burgemeester zei: ‘’Hij is één van onze bedienden.’’ ‘Umar (moge 
Allaah tevreden met hem zijn) zei: ‘’Heb je een bediende over hen (de 
mensen) aangesteld?’’ De burgemeester zei: ‘’Hij heeft veel kennis van het 
Boek van Allaah en hij is goed thuis in het erfrecht.’’ ‘Umar zei (op een 
goedkeurende manier): ‘’Is dat niet waarom de Profeet (vrede zij met hem) 
heeft gezegd: ‘’Middels dit Boek zal Allaah sommige mensen verheffen en 
anderen verlagen.’’11 
 
In de Islaam is het tevens zo dat degene die de Qor’aan het beste kent, de 

mensen leidt in het gebed. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk 

gezegd: 

‘’Degene die de meeste kennis heeft over het Boek van Allaah, dient voor te 
gaan in het gebed.’’12 

 
11 Muslim (nummer overlevering: 817). 
12 Muslim (nummer overlevering: 673). 
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De mensen van de Qor’aan zullen uiteraard ook een hoge positie hebben in 

het leven dat hierna komt. Daar het wereldse leven vergankelijk is en het 

leven in het Hiernamaals eeuwig zal voortduren, is een hoge positie in het 

leven na de dood nog veel verheugender.  

 

De Profeet (vrede zij met hem) heeft deze hoge positie in verschillende 

uitspraken beschreven. Zo heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: 

  

‘’De persoon die bekwaam is met de Qor’aan, is met de eervolle, vrome en 
rechtvaardige schriftgeleerden (in de hemel).’’13 

 

Hij (vrede zij met hem) zei bovendien: 

 

‘’Allaah heeft Zijn eigen mensen onder de mensheid.’’ De mensen vroegen: 
‘’O Boodschapper van Allaah, wie zijn zij?’’ Hij (vrede zij met hem) zei: ‘’De 
mensen van de Qor’aan, de mensen van Allaah en degenen die het dichtst bij 
Hem zijn.’’14 
 
Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: 

 

‘’Op de Dag des Oordeels zullen de Qor’aan en de mensen die deze toepasten 
worden voorgebracht, voorafgegaan door Soerah al-Baqarah en Soerah Aali 
‘Imraan, die pleiten ten behoeve van degenen die ze hebben toegepast.’’15 

 

 
13 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 4937). 
14 Ibn Maajah (nummer overlevering: 215). 
15 Muslim (nummer overlevering: 992). 
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Het behoort tot de voortreffelijkheid van de Qor’aan dat deze een effectieve 

genezing bevat. De Qor’aan is een genezing voor zowel kwalen van het hart 

als ziekten van het lichaam. Niet zonder reden zegt Allaah (de Verhevene) in 

Zijn Boek: 

 

‘’En Wij zenden (datgene) van de Qor’aan neer wat een Genezing en Genade 
voor de gelovigen is. En het vermeerdert bij de onrechtplegers niets anders 
dan verlies.’’ 
 

(Soerah al-Israa’: 82) 

 

De Qor’aan is een krachtig medicijn tegen uiteenlopende kwalen van het 

hart: ongeloof, polytheïsme, hypocrisie, twijfels, influisteringen, begeerten, 

wrok, afgunst en jaloezie. Door het reciteren van de Qor’aan zal het hart 

automatisch gereinigd worden. Als men de zuivere intentie heeft om uit het 

reciteren van de Qor’aan genezing te halen, dan is de Qor’aan in staat om 

alle hartenziekten als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen.  

 

De Qor’aan is daarnaast een remedie voor lichamelijke ziekten. Zo heeft 

‘Aisha (moge Allaah tevreden met haar zijn) overgeleverd dat de Profeet 

(vrede zij met hem) bij ziekte gewoon was om de Mu‘awwidhatayn16 op te 

lezen, daarna in zijn handen te blazen en vervolgens met zijn handen over 

zijn lichaam te wrijven. Toen de ziekte van de Profeet (vrede zij met hem) 

gedurende de laatste dagen van zijn leven verergerde, reciteerde ‘Aisha 

(moge Allaah tevreden met haar zijn) de Mu‘awwidhatayn voor de Profeet 

(vrede zij met hem).17 

 
16 Mu‘awwidhatayn: De hoofstukken an-Nass en al-Falaq. 
17 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 4439). 
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Het behoort tot de Werkwijze van Allaah (de Verhevene) dat Hij ieder mens 

de dood zal laten proeven. Elk mens zal het wereldse leven verlaten, in het 

graf verblijven en opgewekt worden voor de Wederopstanding. Allaah (de 

Verhevene) zal alle mensen die ooit hebben geleefd vervolgens op één plek 

verzamelen. De geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft beschreven wat 

de toestand van de mensen op dat moment zal zijn: 

 

‘’De mensen zullen verzameld worden, blootsvoets, naakt en onbesneden.’’ 
‘Aisha (moge Allaah tevreden met haar zijn) vroeg aan de Profeet (vrede zij 
met hem): ‘’O Boodschapper van Allaah, zullen de mannen en de vrouwen 
naar elkaar kijken?’’ Hierop zei hij (vrede zij met hem): ‘’De situatie zal te 
moeilijk voor hen zijn om er aandacht aan te besteden.’’18 
 
Daarnaast heeft de Profeet (vrede zij met hem) te kennen gegeven dat de 

zon op de Dag des Oordeels dicht bij de mensen zal komen. De mensen 

zullen dan naargelang hun daden in het zweet staan. Het zweet reikt bij 

sommigen tot aan de enkels en bij anderen tot aan de knieën, de heupen of 

zelfs de nek.19 

 
Het behoort tot de Barmhartigheid van Allaah (de Verhevene) dat Hij Zijn 

dienaren de weg heeft gewezen om onder deze wrede omstandigheden uit 

te komen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft duidelijk gemaakt dat de 

Qor’aan hier een voortreffelijke rol in speelt: 

 

‘’Reciteer de Qor’aan, want op de Dag des Oordeels zal het als bemiddelaar 
komen voor degenen die het reciteren. Reciteer de twee heldere hoofdstukken, 
Soerah al-Baqarah en Soerah Aali ‘Imraan, want op de Dag des Oordeels 

 
18 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 6527). 
19 At-Tirmidhie (nummer overlevering: 2421). 
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zullen ze komen als twee wolken of twee schaduwen, of twee groepen vogels 
in rijen, smekend voor degenen die ze reciteren.’’20 
 
De Qor’aan zal op de Laatste Dag zijn gezellen – onder meer degenen die de 

Qor’aan veelvuldig reciteerden – beschermen. De Qor’aan zal voorspraak 

doen voor degenen die de Qor’aan in het wereldse leven hebben vergezeld. 

In een andere overlevering benadrukt de Boodschapper van Allaah (vrede 

zij met hem) hetzelfde: 

 

‘’Het vasten en de Qor’aan zullen beiden voorspraak doen op de Dag des 
Oordeels. Het vasten zal zeggen: ‘’O mijn Heer, ik heb hem overdag van het 
eten en de lusten weerhouden. Sta mij daarom toe om voorspraak voor hem 
te doen.’’ En de Qor’aan zal zeggen: ‘’Ik heb hem ‘s nachts weerhouden van 
het slapen. Sta mij daarom toe om voorspraak voor hem te doen.’’ De Profeet 
(vrede zij met hem) zei vervolgens: ‘’Allaah zal hen dan beiden toestaan om 
voorspraak (voor hem) te doen.’’ 
 

Tevens zei de Profeet (vrede zij met hem): 

 

‘’Er is een Soerah in de Qor’aan met dertig verzen (Soerah al-Mulk) die voor 
een man (die gewoon was deze Soerah te reciteren) bleef bemiddelen, totdat 
zijn zonden vergeven werden.’’21  
 

Het feit dat de Profeet (vrede zij met hem) in deze overleveringen over 

specifieke hoofdstukken spreekt, betekent niet dat de voorspraak van de 

Qor’aan zich tot deze hoofdstukken beperkt. De voorspraak van de Qor’aan 

geldt voor de hele Qor’aan. Zo heeft ‘Abdullaah ibn Mas‘oed (moge Allaah 

tevreden met hem zijn) gezegd: 

 

 
20 Muslim (nummer overlevering: 804). 
21 At-Tirmidhie (nummer overlevering: 1016). 
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‘’De Qor’aan doet voorspraak, zijn voorspraak wordt geaccepteerd en zijn 
getuigenis wordt aanvaard. Wie de Qor’aan voor hem plaatst (door met de 
Qor’aan te leven), zal naar het Paradijs geleid worden. En wie de Qor’aan 
achter zich plaatst (door de Qor’aan te verwaarlozen), zal naar het 
Hellevuur geleid worden.’’22 
 

Het behoort dus tot de majesteit van de Qor’aan dat deze op de Laatste Dag 

voorspraak zal doen. Deze voorspraak houdt in dat de Qor’aan een goed 

woord bij Allaah (de Verhevene) zal doen voor degenen die op een achtzame 

manier met de Qor’aan zijn omgegaan. De Qor’aan zal Allaah (de Verhevene) 

onder andere vragen om de mensen van de Qor’aan niet te straffen en hun 

zonden te vergeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 At-Targhieb wat-Tarhieb (nummer overlevering: 1423). 
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Als een ingenieur een bepaald product ontwerpt, voegt hij een handleiding 

toe voor de gebruikers. Allaah (de Verhevene) heeft als Ontwerper van het 

universum de mensheid ook van een leidraad voorzien: de Qor’aan. Immers, 

Allaah (de Verhevene) zegt in de Qor’aan: 

 

‘’En Wij hebben aan jou (o Mohammad) het Boek (dat wil zeggen: de 
Qor’aan) neergezonden, als verduidelijking voor alle zaken en als Leiding, 
Genade en verheugende Tijding voor de moslims.’’ 
 

(Soerah an-Naḥl: 89) 

 

De Qor’aan spreekt over alle onderwerpen die men nodig heeft om een 

gelukkig leven te leiden – zowel in dit wereldse leven als in het Hiernamaals. 

De Qor’aan beschikt over een goede balans tussen zaken van geloofsleer, 

zoals regelgevingen en aanbiddingen, en sociale voorschriften, zoals de 

juiste omgangsvormen, het kopen en het verkopen, het trouwen, het reizen, 

het eten, het spreken en het kleden. Deze zaken gelden zowel voor het 

individu als voor een gemeenschap. 

 

Sinds de zending van de Qor’aan zijn er duizenden boeken geschreven over 

de Qor’aan, onder andere boeken van tafsier23. Ondanks dat de bibliotheek 

van Qor’aanwetenschappen dermate toereikend is, verschijnen er vandaag 

de dag nog nieuwe boeken over de Qor’aan. Dit getuigt ervan dat de Qor’aan 

nog steeds over bruikbare zaken beschikt die men niet eerder aan het licht 

heeft gebracht. Hoe kan het ook anders, aangezien Allaah (de Verhevene) 

zegt: 

 

 

 
23 Tafsier: De uitleg van de Qor’aan. 
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‘’Wij hebben niets achterwege gelaten in het Boek.’’  
 

(Soerah al-An‘aam: 38) 

 

Naast de specifieke wetgeving voor de Profeet Mohammad (vrede zij met 

hem), bevat de Qor’aan ook al het belangrijke dat Allaah (de Verhevene) in 

de eerdere Boeken heeft geopenbaard. Denk aan verhalen over andere 

Profeten en de leringen die hieruit te trekken zijn. Allaah (de Verhevene) 

bevestigt dit in de Qor’aan, zeggende: 

 

‘’En Wij hebben het Boek (dat wil zeggen: deze Qor’aan) met de Waarheid 
aan jou neergezonden, ter bevestiging van het Boek dat daarvóór was 
(geopenbaard) en om daarover (dat wil zeggen: over de oude Boeken) te 
waken.’’ 
 

(Soerah al-Maa’idah: 48) 

 

De Qor’aan is niet alleen voor moslims een leidraad. Sterker nog, niet alleen 

voor de mensheid. Het Boek van Allaah (de Verhevene) richt zich tot 

iedereen van de mensen en de jinn. Ongeacht ras, afkomst, kleur of positie 

is de Qor’aan een Boodschap voor elk individu. Allaah (de Verhevene) zegt 

hierover in de Qor’aan: 

 

‘’Het is slechts een Vermaning voor de werelden.’’ 
 

(Soerah at-Takwier: 27) 

 

Het behoort tot de majesteit van de Qor’aan dat deze een leidraad is voor 

de mensheid om vanuit de duisternis het licht te bereiken. De Qor’aan is een 

complete gids die leidt naar de Tevredenheid van Allaah (de Verhevene) en 

is daarmee dus de enige weg naar het ultieme geluk van Zijn Paradijs.   
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Het behoort tot de majesteit van de Qor’aan dat het Woord van Allaah (de 

Verhevene) gevuld is met zegeningen. Deze zegeningen gaan gepaard met 

goedheid die zich alsmaar vermeerderen. Allaah (de Verhevene) getuigt van 

de zegening van de Qor’aan als Hij zegt: 

 

‘’En dit (dat wil zeggen: de Qor’aan) is een gezegende Vermaning die Wij 
hebben neergezonden. Ontkennen jullie deze dan?’’ 
 

(Soerah al-Anbiyaa’: 50) 

 

Daarnaast heeft de Boodschapper van Allaah (vrede zij met hem) gezegd: 

 

‘’Lees Soerah al-Baqarah, want het lezen ervan is een zegening. En het 
verlaten ervan gaat gepaard met spijt. En de tovenaars zijn er niet tegen 
opgewassen.’’24 
 

De zegening van de Qor’aan beperkt zich niet enkel tot het wereldse leven. 

Degene die zich aan de Qor’aan vastklampt, zal deze zegening treffen in dit 

leven, in het graf en in het Hiernamaals. Deze zegening is onder meer te 

verkrijgen door de Qor’aan te lezen, te bestuderen, te overpeinzen, te 

beluisteren en door ernaar te handelen. 

 

Het behoort tot de zegeningen van de Qor’aan dat Allaah (de Verhevene) de 

harten middels Zijn Woord verzacht. Niet zonder reden worden mensen 

ootmoedig en raken hun ogen vochtig als zij de Qor’aan horen of reciteren. 

De Woorden van de Qor’aan zijn in staat om het hart te bewegen, te voeden 

en te reinigen. Het hart is simpelweg incompleet als het geen Qor’aan bevat. 

De Boodschapper (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: 

 
24 Muslim (nummer overlevering: 804). 
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‘’Voorwaar, degene die geen onderdeel van de Qor’aan in zijn hart heeft, is 
als een verwoest huis.’’25 
 

Degene die de Qor’aan memoriseert, ontwikkelt een sterk geheugen. Door 

het memoriseren van de Qor’aan kan men zaken beter onthouden. Ondanks 

het verouderingsproces blijft ook het verstand van degenen die de Qor’aan 

memoriseren, langer intact.  

 
Een andere gunst van de Qor’aan is dat het reciteren ervan in huis de duivels 

verjaagt. De aanwezigheid van duivels binnenshuis kunnen erg negatieve 

effecten tot gevolg hebben, zoals familieproblemen of huiselijke ruzies. Het 

reciteren van de Qor’aan weert de duivels en trekt tegelijkertijd de Engelen 

en de Barmhartigheid van Allaah (de Verhevene) aan.  

 

De metgezel Aboe Hurayrah (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft dit 

principe in één van zijn uitspraken inzichtelijk gemaakt: 

 

‘’Het huis waarin het Woord van Allaah wordt gereciteerd, wordt verruimd. 
Het goede wat hieruit komt, wordt vermenigvuldigd. De Engelen zullen 
aanwezig zijn en de duivels worden verjaagd.’’26 
 
Onder de zegeningen van de Qor’aan valt tevens de rust en kalmte die men 

hieruit verkrijgt. Als de Qor’aan bijvoorbeeld tijdens een zitting van kennis, 

een huwelijksfeest of een familiebijeenkomst wordt gereciteerd, is iedereen 

stil en luistert men aandachtig naar het Woord van Allaah (de Verhevene).  

 

  

 
25 At-Tirmidhie (nummer overlevering: 10). 
26 Muṣannaf Ibn Abie Shaybah.  
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Ook de Profeet (vrede zij met hem) maakte deze zegening duidelijk toen hij 

zei:  

 

‘’En er is geen groep mensen die zich in één van de huizen van Allaah 
verzamelt om het boek van Allaah te reciteren en onderling te bestuderen, 
behalve dat Hij kalmte op hen doet neerdalen, Genade hen zal bedekken, de 
Engelen hen omringen en Allaah hen zal gedenken bij degenen die bij Hem 
zijn.’’27 
 

De zegeningen van de Qor’aan zijn eindeloos. Het is terecht dat dit Boek dan 

ook altijd de hoogste rang toekomt. In een bibliotheek wordt de Qor’aan op 

de bovenste plek van een stapel boeken gelegd. Deze privilege geldt al voor 

het schrift, de daadwerkelijke letters op papier. Bedenk dan welke invloed 

de zegeningen van de Qor’aan op een persoon kunnen hebben, hoe de 

Qor’aan in staat is om het karakter van een persoon te verrijken en diens 

handelingen te verfijnen. 

 
 

 
27 Muslim (nummer overlevering: 2699). 
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Het behoort tot de majesteit van de Qor’aan dat deze van grote invloed is 

op mensen. De mensen van Quraysh waren ten tijde van de Profeet (vrede 

zij met hem) op de hoogte van deze doeltreffendheid van de Qor’aan. Zij 

wilden dan ook niet dat de polytheïsten in Mekka naar de Qor’aan zouden 

luisteren. Allaah (de Verhevene) verhaalt hierover in Zijn Boek: 

 

‘’En degenen die niet geloven zeiden: ‘’Luister niet naar deze Qor’aan en 
verstoor het (dat wil zeggen: verstoor de recitatie daarvan), opdat jullie 
zullen overwinnen.’’ 
 

(Soerah Fuṣṣilat: 26) 

 

Het verhaal van Ṭufayl ibn ‘Amr 

 

Zelfs mensen die in andere streken woonden en Mekka bezochten, werden 

geïnstrueerd niet naar de Qor’aan te luisteren. Eén van hen was Ṭufayl ibn 

‘Amr ad-Dawsie (moge Allaah tevreden met hem zijn), een toenmalige leider 

van de stam Daws. Bij hem ging het zelfs zo ver, dat hij proppen wol in zijn 

oren stopte om niet naar de oproep van Mohammad (vrede zij met hem) te 

hoeven luisteren.  

 

Ondanks deze verregaande maatregelen heeft Allaah (de Verhevene) het 

voorbestemd dat Ṭufayl de Profeet (vrede zij met hem) zou ontmoeten. De 

Profeet (vrede zij met hem) nodigde hem uit naar de Islaam en reciteerde 

voor hem een gedeelte uit de Qor’aan. Ṭufayl omschrijft welke invloed de 

Qor’aan toen op hem had: 

‘’Bij Allaah, ik heb nooit eerder zo een mooie spraak gehoord. (…) Ik legde 
(direct) de geloofsgetuigenis af en dat is hoe ik de Islaam binnentrad.’’28 

 
28 As-Sierah al-Nabawieyyah, Ibn Hishaam (1/383). 
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Het verhaal van ‘Utbah ibn Rabie‘ah  

 

‘Utbah ibn Rabie‘ah, ook wel bekend als Aboe al-Walied, was één van de 

leiders van de polytheïsten in Mekka en genoot veel aanzien onder de 

Mekkanen. Hij was eveneens een welgeleerde man op het gebied van poëzie 

en de Arabische taal. ‘Utbah ging op een dag naar de Profeet (vrede zij met 

hem) om met hem te onderhandelen over het stoppen van de Boodschap 

van de Islaam.  

 

‘Utbah verweet de Profeet (vrede zij met hem) dat hij door zijn oproep 

verdeeldheid veroorzaakte. Vervolgens legde ‘Utbah de Profeet (vrede zij 

met hem) een aantal zaken voor. Zo bood hij de Profeet (vrede zij met hem) 

de rijkste onder hen te worden, tot een leider benoemd te worden en de tien 

mooiste vrouwen te huwen. 

 

Ondanks dat de Profeet (vrede zijn met hem) in zijn visie lijnrecht tegenover 

‘Utbah stond, getuigt het van zijn hoogstaande karakter dat hij ‘Utbah 

volledig liet uitpraten. De Profeet (vrede zij met hem) vroeg daarna: 

 

‘’Ben je klaar, Aboe al-Walied?’’ Hij zei: ‘’Ja.’’ De Boodschapper van Allaah 
(vrede zij met hem) zei daarna: ‘’Luister dan naar mij.’’ 
 
Op dat moment reciteerde de Profeet (vrede zij met hem) Soerah Fuṣṣilat 

uit de Qor’aan. Dit had zoveel impact op ‘Utbah dat hij de Profeet (vrede zij 

met hem) vroeg om te stoppen. ‘Toen Utbah terugkeerde naar zijn stam, 

merkten zij dat hij was veranderd. Ze vroegen hem wat er met hem aan de 

hand was. ‘Utbah zei: 
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‘’Ik heb een spraak gehoord die ik nog nooit eerder heb gehoord. Voorwaar, 
het is geen poëzie en het is geen magie. Als jullie naar mij willen luisteren, 
laat deze man (dat wil zeggen: de Profeet) dan met rust. Voorwaar, deze 
Woorden van hem zullen later nog groot nieuws worden.’’29 
 
Aboe Bakr en de polytheïsten 

 
Aboe Bakr (moge Allaah tevreden met hem zijn) was gewoon in de nachten 

hardop in de Ka‘bah te bidden. Tijdens het reciteren werd hij vaak zichtbaar 

geraakt door de Woorden van de Qor’aan, waardoor hij in tranen uitbarstte. 

Veel vrouwen en kinderen van de polytheïsten luisterden naar zijn recitatie. 

 

Omdat de Qurayshieten dit als een bedreiging zagen, verboden ze hem het 

gebed in de Ka‘bah te verrichten. De Qurayshieten wilden hem het liefst uit 

Mekka verdrijven. Na tussenkomst van een bemiddeling mocht Aboe Bakr 

(moge Allaah tevreden met hem zijn) toch in Mekka blijven, maar moest wel 

het gebed in de Ka‘bah opgeven. Hij besloot van een plaats dichtbij zijn huis 

een gebedsplek te maken.  

 

De vrouwen en kinderen van de polytheïsten kwamen alsnog naar het huis 

van Aboe Bakr (moge Allaah tevreden met hem zijn) om daar naar zijn 

recitatie van de Qor’aan te luisteren. Dit vanwege de grote indruk die de 

recitatie bij hen achterliet. Zij konden het niet laten om de zoetheid van de 

Qor’aan wederom te proeven.30 

 

  

 
29 As-Sierah al-Nabawieyyah, Ibn Hicham (p.293). 
30 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 476). 
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Het verhaal van Jubayr ibn Muṭ‘im  

 

Na het slagveld van Badr werd Jubayr ibn Muṭ‘im (moge Allaah tevreden 

met hem zijn) door de Qurayshieten naar Medina gestuurd om over de 

krijgsgevangenen te onderhandelen. Jubayr, die op dat moment nog geen 

moslim was, vertelt hierover: 

 

‘’Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) verzen uit de Qor’aan reciteren 
tijdens het gebed van al-Maghrib. Hij reciteerde: ‘’Of zijn zij uit niets 
geschapen, of zijn zij (zelf) de scheppers? Of hebben zij de hemelen en de 
aarde geschapen? Nee! Zij zijn er niet van overtuigd. Of bezitten zij de 
Schatten van jouw Heer, of zijn zij zelf de heersers?’’ (Soerah aṭ-Ṭoer: 35-37) 
Jubayr zei: ‘’Toen ik die verzen hoorde, leek het alsof mijn hart wegvloog.’’31

 
31 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 4854). 
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Allaah (de Verhevene) heeft naast de mens ook de jinn geschapen. De jinn 

zijn gemaakt van vuur en kunnen niet door de mens worden gezien. Onder 

de jinns zijn er moslims en niet-moslims, zoals dat bij de mens het geval is. 

Het behoort tot de voortreffelijkheid van de Qor’aan dat deze ook op de jinn 

van invloed is.  

 

Allaah (de Verhevene) openbaarde hierover in Zijn Boek: 

 
‘’Zeg (o Mohammad): ‘’Aan mij is geopenbaard dat een groep van de jinns 
(naar deze Qor’aan) luisterden. Zij zeiden: ‘’Voorwaar, wij hebben een 
verbazingwekkende Qor’aan gehoord. Die leidt naar de Leiding, dus 
geloofden wij daarin. En wij kennen niemand als deelgenoot aan onze Heer 
toe.’’ 
 

(Soerah al-Jinn: 1-2) 

 

Toen de jinn de Qor’aan hoorden, heeft deze dus meteen indruk op hen 

gemaakt. Zij wisten onmiddellijk dat de Qor’aan goedheid bevat, waardoor 

zij er direct in geloofden. In een ander hoofdstuk uit de Qor’aan beschrijft 

Allaah (de Verhevene) ook deze invloed van de Qor’aan op de jinn: 

 

‘’En (gedenk) toen Wij een groep van de jinns naar jou (o Mohammad) 
stuurden om naar de Qor’aan te luisteren. Toen zij deze (dat wil zeggen: de 
voordracht uit de Qor’aan) meemaakten, zeiden zij: ‘’Luister (er 
stilzwijgend naar).’’ En toen het (dat wil zeggen: de voordracht) eindigde, 
keerden zij terug naar hun volk als waarschuwers.’’ 
 

(Soerah al-Aḥqaaf: 29) 
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Nadat de jinns de Qor’aan hoorden, keerden zij terug naar hun volk om hen 

naar de Leiding van de Qor’aan op te roepen: 

 

‘’Zij (de jinns) zeiden: O ons volk, voorwaar, wij hebben geluisterd naar een 
Boek (dat wil zeggen: de Qor’aan) dat na (het Boek van) Moesa is 
neergezonden, ter bevestiging van datgene wat daarvóór was (geopenbaard) 
en dat naar de Waarheid leidt en de rechte Weg. O ons volk, geef gehoor aan 
de Oproeper van Allaah (dat wil zeggen: Mohammad) en geloof in hem. Hij 
(Allaah) zal jullie (een deel van) jullie zonden vergeven en Hij zal jullie 
beschermen tegen een pijnlijke Bestraffing.’’ 
 

(Soerah al-Aḥqaaf: 30-31) 

 

Het Woord van Allaah (de Verhevene) heeft een enorme verandering in de 

wereld van de jinns teweeggebracht. Na het horen van de Qor’aan wisten 

de jinns meteen dat deze leidt tot het goede. Zij snelden zich dan ook om 

naar deze Qor’aan uit te nodigen. De Qor’aan heeft dus ook bij de jinn een 

onuitwisbare indruk achtergelaten.   
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Het behoort tot de majesteit van de Qor’aan dat deze tot het beste leidt. De 

leringen van de Qor’aan verlichten het pad naar geluk in dit wereldse leven 

en het ultieme geluk van het Paradijs. Allaah (de Verhevene) zegt immers in 

Zijn Boek: 

 

‘’Voorwaar, deze Qor’aan leidt naar datgene wat juist is en verkondigt 
verheugende Tijdingen aan de gelovigen die goede daden verrichten, dat er 
voor hen een grote Beloning is.’’ 
 

(Soerah al-Israa’: 9) 

 

Het gedenken van Allaah (de Verhevene) 

 

Allaah (de Verhevene) beveelt in de Qor’aan om Hem te gedenken en geeft 

aan welke vruchten hiermee gepaard gaan: 

 

‘’Weet dat door het gedenken van Allaah de harten tot rust komen.’’ 
 

(Soerah ar-Ra‘d: 28) 

 

Door het gedenken van Allaah (de Verhevene) middels het reciteren van de 

Qor’aan en het oplezen van andere voorgeschreven gedenkingen, komt het 

hart tot rust. Een gerust hart is de basis voor een stabiel hart. Als het hart 

stabiel is, is het hele lichaam spiritueel, fysiek en cognitief stabiel. Het 

gedenken van Allaah (de Verhevene) vormt een bescherming tegen alle 

vormen van influisteringen, ziekten en psychische problematiek. 
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De Eenheid van Allaah (de Verhevene) 

 

Terwijl er wereldwijd voorwerpen, bomen, dieren of standbeelden worden 

aanbeden, spoort de Qor’aan aan tot de Eenheid van Allaah (de Verhevene). 

De Qor’aan nodigt uit tot het aanbidden van één God, Allaah (de Verhevene), 

en niets of niemand naast Hem. Allaah (de Verhevene) zegt namelijk in de 

Qor’aan:  

 

‘’En Ik (Allaah) heb de jinn en de mens slechts geschapen om Mij (alleen) te 
aanbidden.’’ 
 

(Soerah adh-Dhaariyaat: 56) 

 

Gematigdheid 

 

De Qor’aan leidt tot gematigdheid. Deze gematigdheid uit zich doordat 

degene die zich aan de Qor’aan houdt, niet fanatiek in het geloof is, maar 

ook niet van het pad van de Islaam afwijkt. Allaah (de Verhevene) zegt in de 

Qor’aan: 

 

‘’En zo maakten Wij jullie tot een gematigde gemeenschap, opdat jullie 
getuigen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper getuige is voor 
jullie.’’ 
 

(Soerah al-Baqarah: 143) 

 

Menselijke eenheid 

 

De Qor’aan leidt ook tot het beste doordat deze aanspoort tot eenheid en 

verdeeldheid verwerpt. Niet zonder reden zegt Allaah (de Verhevene) in de 

Qor’aan: 
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‘’En houd jullie allen stevig vast aan het Koord van Allaah en wees niet 
verdeeld. En gedenk de Gunst van Allaah aan jullie, toen jullie vijanden (van 
elkaar) waren en Allaah jullie harten nader tot elkaar bracht en jullie door 
Zijn Gunst broeders werden.’’ 
 

(Soerah Aali ‘Imraan: 103) 

 

Reinheid 

 

De Qor’aan nodigt uit tot reinheid, zowel van de ziel als van het lichaam. Zo 

vormt de inhoud van de Qor’aan een intrinsieke reiniging voor alle soorten 

hartenziekten. Ook dient de moslim de wassing te verrichten om in een 

reine staat van het lichaam de vijf dagelijkse gebeden te verrichten. Zelfs de 

kleding van de moslim dient rein te zijn. Allaah (de Verhevene) zegt in Zijn 

Boek: 

 

‘’En verheerlijk jouw Heer. En reinig jouw kleding.’’ 
 

(Soerah al-Muddatthir: 3-4) 

 

Rechtvaardigheid 

 

Allaah (de Verhevene) beveelt in de Qor’aan om rechtvaardig te zijn. Hij (de 

Verhevene) zegt: 

 

‘’Voorwaar, Allaah beveelt rechtvaardigheid, het goede en het geven (van 
hulp) aan de verwanten. En Hij verbiedt de verdorvenheid, het slechte en de 
overtreding.’’ 
 

(Soerah an-Naḥl: 90) 
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Deze rechtvaardigheid gaat gepaard met een eerlijke omgang. Allaah (de 

Verhevene) heeft duidelijk gemaakt dat een gelovige deze rechtvaardigheid 

tegenover iedereen dient te betrachten, zelfs een vijand. Hij (de Verhevene) 

zegt namelijk in de Qor’aan: 

 

‘’En laat de haat van een volk jullie er niet toe leiden om niet rechtvaardig 
te zijn. Wees rechtvaardig. Dat is dichter bij godsvrucht.’’ 
 

(Soerah al-Maa’idah: 8) 

 

Vergeving 

 

De Qor’aan spoort aan tot vergeving, zelfs in het geval dat men in zijn recht 

staat. Allaah (de Verhevene) maakt in de Qor’aan duidelijk wat de beloning 

is voor degene die geen wrok koestert, maar in plaats daarvan vergeeft. Hij 

(de Verhevene) zegt:  

 

‘’En de vergelding voor een slechte daad is een slechte daad die daaraan gelijk 
is. Maar wie vergeeft en zich betert, zijn beloning is bij Allaah. Voorwaar, 
Hij houdt niet van de onrechtplegers.’’ 
 

(Soerah ash-Shura: 40) 

 

Het lichaam 

 

Allaah (de Verhevene) maakt in tal van verzen in de Qor’aan duidelijk hoe 

men richting dient te geven aan zijn leven door zijn gedachten, ledematen 

en zintuigen op een juiste wijze te gebruiken. Allaah (de Verhevene) zegt 

bijvoorbeeld: 

 

‘’O jullie die geloven, vermijd veel van (jullie achterdochtige) vermoedens. 
Voorwaar, een deel van deze (achterdochtige) vermoedens is een zonde. En 
bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie 
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ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie zouden er 
een afkeer van hebben. En vrees Allaah. Voorwaar, Allaah is 
Berouwaanvaardend, Meest Genadevol.’’ 
 

(Soerah al-Ḥujuraat: 12) 

 

Allaah (de Verhevene) verduidelijkt tevens in de Qor’aan wat het belang van 

een nederige opstelling is. Hij (de Verhevene) zegt in de Qor’aan: 

 

‘’En loop niet hoogmoedig op aarde. Voorwaar, jij kunt de aarde niet 
doorboren, noch kun jij de hoogte van de bergen bereiken.’’ 
 

(Soerah al-Israa’: 37) 

 
En in een ander vers zegt Allaah (de Verhevene): 

 
‘’En wend jouw wang (dat wil zeggen: jouw gezicht) niet af van de mensen 
en loop niet hoogmoedig op aarde. Voorwaar, Allaah houdt van geen enkele 
verwaande, hooghartige (persoon). En wees bescheiden in jouw (manier 
van) lopen en demp jouw stem (dat wil zeggen: spreek op gedempte toon). 
Voorwaar, de meest afschuwelijke stem is zeker de stem van een ezel.’’ 
 

(Soerah Luqmaan: 18-19) 

 

Vaak wordt beweerd dat men vrij is in het spreken. De Qor’aan maakt echter 

duidelijk dat hier grenzen aan zitten. Dit om ervoor te zorgen dat men zijn 

tong niet de vrije loop laat en er rekening met elkaar gehouden wordt. Ook 

geeft Allaah (de Verhevene) aan dat men alleen met kennis dient te spreken. 

Hij (de Verhevene) zegt in Zijn Boek:  
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‘’En volg niet datgene waar jij geen kennis over hebt. Voorwaar, het gehoor 
en het gezichtsvermogen en het hart: deze zullen allemaal daarover 
ondervraagd worden.’’ 
 

(Soerah al-Israa’: 36) 

 

Ook spreekt Allaah (de Verhevene) over de juiste ethiek met betrekking tot 

het zicht. Deze ethiek heeft als doel om over de kuisheid van het individu en 

de moraliteit van een gemeenschap te waken. Allaah (de Verhevene) zegt in 

de Qor’aan: 

 

‘’Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun blikken moeten neerslaan en over 
hun geslachtsdelen (dat wil zeggen: over hun kuisheid) moeten waken. Dat 
is reiner voor hen. Waarlijk, Allaah is op de hoogte van dat wat zij (in het 
verborgene) doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun blikken 
moeten neerslaan en over hun geslachtsdelen (dat wil zeggen: over hun 
kuisheid) moeten waken, en (dat zij) hun schoonheid niet (moeten) 
onthullen, behalve datgene wat daar zichtbaar van is. ’’ 
 

(Soerah an-Noer: 30-31) 

 

En in een ander vers zegt Allaah (de Verhevene):  

‘’En richt jouw ogen niet op datgene waarmee Wij sommigen van hen (op 
dezelfde wijze) hebben begunstigd, met de pracht van het wereldse leven, 
opdat Wij hen hiermee zullen beproeven. En de Voorziening (dat wil zeggen: 
de Beloning in het Hiernamaals) van jouw Heer is beter en blijvender.’’ 
 

(Soerah Ṭaa-Haa: 131)  
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Het behoort tot de rechten van de Qor’aan dat de moslim erin gelooft. De 

Qor’aan is niet geschapen, maar is zowel in woord als betekenis het Woord 

van Allaah (de Verhevene). Allaah (de Verhevene) heeft de Qor’aan via de 

Engel Jibriel (vrede zij met hem) aan de Profeet Mohammad (vrede zij met 

hem) geopenbaard.  

 

Daarnaast dient de moslim te geloven dat de Qor’aan een allesomvattende 

leidraad is voor zowel de mens als de jinn. De Qor’aan is niet slechts bedoeld 

voor een bepaald volk en is niet aan een bepaalde tijdsperiode gebonden. 

Dit algemene karakter van de Qor’aan wordt duidelijk uit het Woord van 

Allaah (de Verhevene):  

 

‘’Gezegend is Degene Die de Onderscheider (dat wil zeggen: de Qor'aan) heeft 
neergezonden aan Zijn dienaar (Mohammad), opdat hij een waarschuwer 
voor de werelden zal zijn.’’ 
 

          (Soerah al-Furqaan: 1) 

 

Met de komst van de Qor'aan zijn alle eerder geopenbaarde boeken nietig 

verklaard. Dit houdt in dat iedere dienaar van Allaah (de Verhevene) sinds 

de openbaring van de Qor’aan enkel en alleen in de Qor’aan dient te geloven 

en niks anders dan de Qor’aan en diens wetgeving dient te praktiseren.  

 

Toen de geliefde Profeet (vrede zij met hem) een blad van de Thora (het 

Oude Testament) in de handen van ‘Umar (moge Allaah tevreden met hem 

zijn) trof, werd hij boos. Hij (vrede zij met hem) zei tegen hem:  
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‘’O zoon van Khaṭṭaab (‘Umar), twijfelen jullie aan datgene wat Allaah aan 
mij heeft geopenbaard? Bij Allaah, als mijn broer Moesa (de Profeet Moesa) 
in leven was, dan had hij mij moeten volgen.’’32 
 
De Qor’aan is het enige Boek waarover Allaah (de Verhevene) heeft beloofd 

te waken. Sinds de zending is de Qor’aan dus volledig authentiek gebleven. 

Hiermee hangt samen dat de Qor’aan het laatste geopenbaarde Boek is. Na 

de Qor’aan zal Allaah (de Verhevene) geen Boek meer openbaren.  

 

Als laatste hemelse Boek bevat de Qor’aan naast een specifieke wetgeving 

ook al het belangrijke wat Allaah (de Verhevene) in de voorgaande Boeken 

aan leringen heeft geopenbaard. De Profeet (vrede zij met hem) heeft dit 

verduidelijkt toen hij zei: 

 

‘’In plaats van de Thora (het Oude Testament van Moesa) kreeg ik de zeven 
lange hoofdstukken (vanaf al-Baqarah tot at-Tawbah). In plaats van de 
Injiel (het Nieuwe Testament van ‘Iesaa) kreeg ik de tweehonderdtalligen. In 
plaats van de Zaboer (de Psalmen van Daawoed) kreeg ik de hondertalligen. 
En ik ben begunstigd met al-Mufaṣṣal.33’’34 
 

Het behoort tot de Barmhartigheid van Allaah (de Verhevene) dat Hij de 

inhoud van de Qor’aan naargelang het verstand en de kunde van de mens 

heeft geopenbaard. Dit maakt de Qor’aan voor iedereen toegankelijk. Het 

bewijs hiervoor is het Woord van Allaah (de Verhevene): 

 

‘’En voorzeker, Wij hebben de Qor’aan vergemakkelijkt om (het) te (kunnen) 
gedenken. Is er dan iemand die hier lering uit trekt?’’ 
 

(Soerah al-Qamar: 17) 

 
32 Musnad Aḥmad (nummer overlevering: 3091). 
33 Al-Mufaṣṣal: De hoofdstukken al-Hujuraat tot en met an-Nass. 
34 Musnad Aḥmad (nummer overlevering: 16982). 
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Allaah (de Verhevene) heeft de Qor’aan vergemakkelijkt om Hem ermee te 

gedenken, maar ook om de Qor’aan te bestuderen, te memoriseren, te 

verkondingen en ernaar te handelen. Een goed voorbeeld van het gemak in 

het praktiseren van de Qor’aan is het gebed. Ondanks dat de wetgeving van 

het gebed ruim veertien eeuwen geleden is geopenbaard, bidden moslims 

wereldwijd nog steeds consequent vijf keer per dag.  

 

Het behoort tevens tot het geloven in de Qor’aan dat de Profeet Mohammad 

(vrede zij met hem) deze aan de mensheid heeft verduidelijkt. De Profeet 

(vrede zij met hem) heeft dit leven pas verlaten nadat hij de Qor’aan volledig 

heeft uitgelegd. Deze uitleg betreft onder meer zijn uitspraken, handelingen 

en goedkeuringen. Allaah (de Verhevene) zegt hierover in de Qor’aan: 

 

‘’En Wij hebben aan jou (o Mohammad) de Vermaning neergezonden, om 
aan de mensen duidelijk te maken wat er aan hen is neergezonden en opdat 
zij zullen nadenken.’’ 

 
(Soerah an-Naḥl: 40) 
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Het behoort tot de rechten van de Woorden van Allaah (de Verhevene) dat 

de moslim deze dient te reciteren. Het recht van de Qor’aan op recitatie is 

sterk in de Islamitische bronnen verankerd. Zo zegt Allaah (de Verhevene) 

in Zijn Boek: 

 

‘’En reciteer de Qor’aan in langzame (duidelijke toon en) stijl.’’ 
 

(Soerah al-Muzzammil: 4) 

 

Ook adviseerde de Profeet Mohammad (vrede zij met hem) zijn metgezellen 

nadrukkelijk om de Qor’aan te reciteren. Zo heeft de metgezel Aboe Dhar 

(moge Allaah tevreden met hem zijn) overgeleverd dat de Profeet (vrede zij 

met hem) tegen hem zei: 

 

‘’Zorg ervoor dat je de Qor’aan reciteert, want voorwaar, het is een licht voor 
jou op aarde en een reserve voor jou (om) in de hemel (in te zetten).’’35 
 

Bovendien heeft de Profeet (vrede zij met hem) te kennen gegeven hoe het 

reciteren van de Qor’aan voor een hogere status in het Paradijs kan zorgen. 

De Profeet (vrede zij met hem) zei: 

 

‘’Er zal tegen de gezel van de Qor’aan worden gezegd: ‘’Reciteer en stijg in 
rangen. Reciteer zoals je in de wereld reciteerde, want je status (in het 
Paradijs) zal zijn bij het laatste vers dat je reciteert.’’36 
 
  

 
35 As-Silsilat aṣ-Ṣaḥieḥah (7/775). 
36 At-Tirmidhie (nummer overlevering: 2914). 
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Het reciteren van de Qor’aan omvat twee zaken. Allereerst gaat het bij het 

reciteren van de Qor’aan om het oplezen van de verzen. Deze vorm van 

reciteren kent een stapsgewijs proces. Het begint bij het leren lezen van de 

Arabische taal en aansluitend het leren lezen van de Qor’aan. Omdat het 

lezen van de Qor’aan aan specifieke leesregels onderhevig is, dient dit 

onder leiding van een bevoegde docent te gebeuren.  

 

Vervolgens dient men zich in te spannen om een dagelijkse hoeveelheid uit 

de Qor’aan te lezen. In een volgende fase dient men te leren wat de inhoud 

van de Qor’aan betekent, door onder meer de uitleg van de Qor’aan te 

bestuderen. Hiervoor dient men betrouwbare bronnen te raadplegen, want 

een leek is nooit ofte nimmer bekwaam noch bevoegd de Qor’aan zelf te 

interpreteren. 

 

Daarnaast omvat het reciteren van de Qor’aan het volgen ervan. Dit betreft 

het naleven van alle geboden en verboden die in de Qor’aan vermeld staan. 

Niet zonder reden zegt Allaah (de Verhevene) in de Qor’aan: 

 

‘’Degenen aan wie Wij het Boek hebben gegeven, dragen het op de juiste 
manier voor.’’ 
 

(Soerah al-Baqarah: 121) 

 

De grote tafsiergeleerde en tevens metgezel van de Profeet (vrede zij met 

hem) Ibn ‘Abbaas (moge Allaah tevreden met hen zijn) zegt in zijn uitleg over 

de Woorden ‘dragen het op de juiste manier voor’: 

 

‘’Ze volgen hem (de Qor’aan) exact zoals hij gevolgd moet worden.’’37 
 
 

 
37 Jaami‘ al-Bayaan, Aṭ-Ṭabarie, uitleg Soerah al-Baqarah: 121. 
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Daar Allaah (de Verhevene) bijvoorbeeld het gebed op vastgestelde tijden 

heeft voorgeschreven, dient de moslim zijn vijf dagelijkse gebeden op tijd te 

verrichten.38 Daar Allaah (de Verhevene) het naderen van ontucht verbiedt, 

dient de moslim hier afstand van te nemen.39 Degene die de Qor’aan volgt 

zoals deze gevolgd dient te worden, behoort tot de groep mensen over wie 

Allaah (de Verhevene) in Zijn Boek getuigt: 

 

‘’Zij zijn degenen die erin (de Qor’aan) geloven.’’ 
 

(Soerah al-Baqarah: 121) 

 

 

 

 

  

 
38 Allaah (de Verhevene) zegt: ‘’Waarlijk, het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden 
voorgeschreven.’’ (Soerah an-Nisaa’: 103) 
39 Allaah (de Verhevene) zegt: ‘’En nader de ontucht niet. Waarlijk, het is een verdorvenheid en een 

slechte weg.’’ (Soerah al-Israa’: 32) 
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Het behoort tot de rechten van de Qor’aan dat de moslim deze overpeinst. 

Het overpeinzen van de Qor’aan omvat het stilstaan bij, nadenken over en 

reflecteren op de verzen van de Qor’aan, om deze vervolgens in de praktijk 

toe te passen. Allaah (de Verhevene) heeft het belang van het overpeinzen 

van de Qor’aan in meerdere verzen verhelderd.  

 

Zo zegt Hij (de Verhevene) in de Qor’aan: 

 

‘’(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou (o Mohammad) hebben 
neergezonden, opdat zij zullen nadenken over de Verzen ervan, en opdat de 
bezitters van verstand er lering uit zullen trekken.’’ 
 

(Soerah Ṣaad: 29) 

 

Daarnaast zegt Hij (de Verhevene): 

 

‘’Denken zij dan niet na over de Qor’aan, of zitten er sloten op (hun) 
harten?’’ 
 

(Soerah Mohammad: 24) 

 

Ook zegt Allaah (de Verhevene): 

 

‘’Denken zij dan niet na over het Woord (van Allaah), of is er iets tot hen 
gekomen wat niet tot hun vroegere voorvaderen is gekomen?’’ 
 

(Soerah al-Moe’minoen: 68) 
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Het behoort tot de levenswijze van de geliefde Profeet (vrede zij met hem) 

dat hij ieder vers uit de Qor’aan overpeinsde. Waar Allaah (de Verhevene) 

bijvoorbeeld in een vers over Zijn Barmhartigheid sprak, verzocht hij Allaah 

(de Verhevene) om hem barmhartig te zijn. Als Allaah (de Verhevene) Zijn 

Bestraffing aanhaalde, zocht de Profeet (vrede zij met hem) hier toevlucht 

tegen bij zijn Heer. 

 

De geliefde Profeet (vrede zij met hem) voedde ook zijn metgezellen met 

deze voortreffelijke levenswijze op. Dat de metgezel ‘Abd Allaah ibn ‘Umar 

(moge Allaah tevreden met hen zijn) er jaren over heeft gedaan om Soerah 

al-Baqarah te memoriseren, getuigt van deze opvoeding. Hij stond stil bij 

ieder vers dat hij las, om deze te overpeinzen en toe te passen.40 

 

Het overpeinzen van de Qor’aan kent twee vormen: een gedetailleerde en 

een algemene overpeinzing. De gedetailleerde overpeinzing gaat over het 

praktiseren van de specifieke bevelen die in de Qor’aan worden genoemd. 

Hierbij dienen de geboden van Allaah (de Verhevene) te worden opgevolgd 

en de verboden zaken te worden vermeden. 

 

De algemene overpeinzing omvat het besef dat de Qor’aan het Woord van 

Allaah (de Verhevene) is. Dit besef zou men ertoe moeten aanzetten om de 

Qor’aan alsmaar vaker te overpeinzen. Allaah (de Verhevene) spoort in de 

Qor’aan aan tot dit besef, zeggende: 

 

‘’Denken zij dan niet na over de Qor’aan? En als het van een ander dan 
Allaah afkomstig was geweest, dan zouden zij daarin zeker vele 
tegenstrijdigheden hebben gevonden.’’ 

 

(Soerah an-Nisaa’: 82) 

 

 
40 Aṭ-Ṭabaqaat, Ibn Sa‘d (4/164). 
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Het overpeinzen van de Qor’aan begint bij de instelling dat de Qor’aan een 

persoonlijke brief is, gericht naar ieder individu. Men dient zich dan ook 

bewust te zijn van het feit dat Allaah (de Verhevene) rechtstreeks tegen hem 

spreekt. Deze bewustwording draagt bij aan een diepgaande overpeinzing 

van de verzen van de Qor’aan.  

 

Bij het overpeinzen van de Qor’aan is het van belang dat men de uitleg van 

de Qor’aan raadpleegt. Dit stelt men in staat om de Qor’aan ook echt te 

begrijpen. Uiteraard bevat de Qor’aan ook duidelijke verzen, maar er zijn 

ook verzen of woorden waarvan de sleutels in de boeken van tafsier liggen.   

 

De Qor’aan is als een schatkist waarin de verhalen, lessen en vergelijkingen 

van Allaah (de Verhevene) de goudstukken vormen. Door bij de verzen stil 

te staan, kan men er lering uit trekken. Ter illustratie is er het Woord van 

Allaah (de Verhevene) waarin Hij zegt:  

 

‘’En stel jezelf geduldig op samen met degenen die hun Heer in de ochtend en 
in de avond gedenken, strevend naar Zijn Gezicht. En wend jouw ogen niet 
van hen af, strevend naar de bekoringen van het wereldse leven. En 
gehoorzaam niet degene wie Wij het hart onachtzaam hebben gemaakt voor 
Onze Gedenking en (die) zijn begeerte volgt en waarvan de zaak verloren is.’’ 
 

(Soerah al-Kahf: 28) 

 

De rode draad in alle Boodschappen is het verkondigen van de Eenheid van 

Allaah (de Verhevene). Een deel van de mensen heeft gehoor gegeven aan 

de Boodschap van de Islaam en een deel weigerde deze te volgen. Door het 

vers te overpeinzen wordt duidelijk wat de beloning of consequentie van 

het volgen dan wel niet volgen van deze Boodschap is. 
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Het behoort tot de rechten van de Qor’aan dat de moslim ernaar handelt. 

Het handelen naar de Qor’aan omvat het opvolgen van al zijn voorschriften. 

De rechten van de Qor’aan worden nooit geheel toegekend als er niet naar 

wordt gehandeld.  

 

Allaah (de Verhevene) zegt in Zijn Boek: 

 

‘’En volg datgene wat het beste is, (en) wat aan jullie is neergezonden door 
jullie Heer, voordat de bestraffing onverwachts tot jullie zal komen, terwijl 
jullie (het) niet beseffen.’’ 
 

(Soerah az-Zumar: 55) 

 

Het geluk van het leven zit in het leven volgens de inhoud van de Qor’aan. 

Niet zonder reden zegt Allaah (de Verhevene) in de Qor’aan: 

 

‘’En wie zich afwendt van het gedenken van Mij, waarlijk voor hem is er een 
benauwd leven. En Wij zullen hem op de Dag der Opstanding als een blinde 
verzamelen.’’ 
 

(Soerah Ṭaa-Haa: 124) 

 

Allaah (de Verhevene) stelt in de Qor’aan een voorbeeld van een volk dat 

een Boek geopenbaard krijgt, maar er niet naar handelt. Hij (de Verhevene) 

zegt: 

 

‘’De gelijkenis van degenen die de Thora (moesten) dragen en deze vervolgens 
niet droegen (dat wil zeggen: de verplichtingen daarvan niet nakwamen), is 
als de gelijkenis van een ezel die (een lading) boeken draagt (maar niet weet 
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wat erin staat). Slecht is de gelijkenis van een volk dat de Tekenen van Allaah 
verloochent. En Allaah leidt het onrechtvaardige volk niet.’’ 
 

(Soerah al-Jumu‘ah: 5) 

 

De Profeet (vrede zij met hem) was dan ook een voorbeeldfunctie als het 

gaat om het handelen naar de Qor’aan. Zijn aanbiddingen, omgangsvormen 

en complete doen en laten waren volledig gebaseerd op de voorschriften 

van het Boek van Allaah (de Verhevene). Daarom antwoordde ‘Aisha (moge 

Allaah tevreden met haar zijn) toen zei over het gedrag van de Profeet (vrede 

zij met hem) werd gevraagd: 

 

‘’Zijn gedragscode was de Qor’aan.’’41 
 
De biografie van de Profeet (vrede zij met hem) is dus een vertaling van het 

Woord van Allaah (de Verhevene) van schrift naar praktijk. De schoonheid 

van het gedrag dat op de Qor’aan is gebaseerd, blijkt uit het feit dat Allaah 

(de Verhevene) in de Qor’aan tegen de Profeet (vrede zij met hem) zegt: 

 

‘’En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.’’ 
 

(Soerah al-Qalam: 4) 

 

Het argument dat Mohammad (vrede zij met hem) een Profeet was en het 

voor hem dus makkelijk was om naar de Qor’aan te handelen, is niet alleen 

een minachting van zijn verheven karakter, maar gaat ook niet op. Ook de 

metgezellen hebben namelijk laten zien hoe het handelen naar de Qor’aan 

vorm wordt gegeven. De volgende verhalen demonstreren hoe zij dit, als 

individu en als groep, uitmuntend hebben verwezenlijkt. 

 

 

 
41 Muslim (nummer overlevering: 746). 
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Het verhaal van Aboe Bakr 

 

Er was een periode in Medina waarin ‘Aisha (moge Allaah tevreden met haar 

zijn) – de vrouw van de Profeet (vrede zij met hem) en dochter van Aboe Bakr 

(moge Allaah tevreden met hem zijn) – ten onrechte werd beschuldigd van 

het plegen van ontucht. Deze valse roddel werd al snel door veel mensen in 

Medina verspreid.  

 

Eén van de personen die deze fout maakte, was de metgezel Mistaḥ ibn 

Athaathah (moge Allaah tevreden met hem zijn). Hij stond in dienst van 

Aboe Bakr (moge Allaah tevreden met hem zijn) en werd door hem van 

levensonderhoud voorzien. Toen Aboe Bakr (moge Allaah tevreden met 

hem zijn) hoorde dat Mistaḥ over zijn dochter had geroddeld, zei hij: 

 

‘’Bij Allaah, ik zal Mistaḥ nooit meer iets geven, nadat hij over ‘Aisha heeft 
gesproken.’’ 
 
Na deze gebeurtenis openbaarde Allaah (de Verhevene) het volgende vers: 

 

‘’En laat de bezitters van gunst en rijkdom onder jullie niet zweren om niet 
aan de verwanten, de behoeftigen en de emigranten op de Weg van Allaah 
uit te geven. En laat hen vergeven en geen acht slaan (op wat zij hebben 
misdaan). Houden jullie er niet van dat Allaah jullie vergeeft? En Allaah is 
meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.’’ 
 

(Soerah an-Noer: 22) 

 

Aboe Bakr (moge Allaah tevreden met hem) zijn, die wist dat dit vers hem 

specifiek aansprak, hervatte de voorziening van Mistaḥ en zei: 
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‘’Jazeker! Bij Allaah, ik houd ervan dat Allaah mij vergeeft. Bij Allaah! Ik 
zal zijn voorziening nooit stoppen.’’42 
 

Het verhaal van Aboe Ṭalḥah 

 

Aboe Ṭalḥah (moge Allaah tevreden met hem zijn) behoorde tot de meest 

welvarende metgezellen in Medina. Zijn meest geliefde bezit was Bayruḥa, 

een mooie tuin die dicht bij de moskee gelegen was. De Profeet (vrede zij 

met hem) ging deze tuin vaak binnen om van het zoete water  te drinken.  

 

Op een gegeven moment openbaarde Allaah (de Verhevene) het volgende 

vers: 

 

‘’Jullie zullen het goede (dat wil zeggen: het Paradijs) niet bereiken, totdat 
jullie uitgeven van datgene wat jullie liefhebben. En wat jullie ook van iets 
uitgeven, waarlijk, Allaah is hiervan op de hoogte.’’ 
 

(Soerah Aali ‘Imraan: 92) 

 

Aboe Ṭalḥah ging op dat moment naar de Profeet (vrede zij met hem), las 

bovenstaand vers op en zei: 

 

‘’O Boodschapper van Allaah, mijn meeste geliefde bezit is Bayruḥa. Ik geef 
het als liefdadigheid omwille van Allaah, hopend op Zijn beloning. Dus doet 
u ermee wat u wilt.’’ De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: ‘’Dat is 
winstgevende handel, dat is winstgevende handel! Ik heb gehoord wat je zei 
en ik adviseer je om het onder je familieleden te verdelen.’’ Aboe Ṭalḥah zei: 
‘’Dat is wat ik ga doen, o Boodschapper van Allaah.’’43 
 

 

 
42 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 4141). 
43 Ibn Ḥibbaan (nummer overlevering: 3340). 
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Het verbod op alcohol 

 

Het behoort tot de geschiedenis van de Arabieren dat zij van alcoholische 

dranken hielden. Desondanks bepaalde Allaah (de Verhevene) dat het 

drinken van alcohol in de Islaam verboden werd. Anas (moge Allaah 

tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd hoe de metgezellen dit verbod 

direct in acht namen. Hij zei: 

 

‘’We hadden geen alcoholische dranken, behalve die geproduceerd werden 
van dadels (…). Terwijl ik (alcoholische) drankjes inschonk voor Aboe 
Ṭalḥah en wat anderen, kwam er een man en hij vroeg: ‘’Hebben jullie het 
nieuws gehoord?’’ Ze zeiden: ‘’Wat moeten we hebben gehoord?’’ De man 
zei: ‘’Alcoholische dranken zijn verboden verklaard.’’ Ze zeiden: ‘’O Anas, 
giet de flessen (waar alcohol in zit) allemaal leeg!’’ Daarna vroegen ze er 
niet meer naar, noch keerden ze ernaar terug.’’44 
 
De geëmigreerde vrouwen  

 

Het dragen van de ḥijaab was voor de vrouw aanvankelijk geen verplichting 

in de Islaam. Dit veranderde toen Allaah (de Verhevene) de vrouwen in Zijn 

Boek beval om zich te bedekken. ‘Aisha (moge Allaah tevreden met haar 

zijn) heeft overgeleverd hoe de gelovige vrouwen van toen zich volledig aan 

dit vers overgaven. ‘Aisha (moge Allaah tevreden met haar zijn) zei: 

 

‘’Moge Allaah Zijn Genade schenken aan de vroege geëmigreerde vrouwen. 
Toen Allaah openbaarde: ‘’(...) en hun sluiers over hun boezems laten 
hangen (…)’’ (Soerah an-Noer: 31), scheurden ze onmiddellijk hun murat 
(wollen jurken, taillebindende kleding, lakens of schorten, enz.) en bedekten 
ze hun hoofden en gezichten met die gescheurde muruts.’’45 

 
44 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 5582). 
45 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 4759). 
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En in een andere overlevering zegt ‘Aisha (moge Allaah tevreden met haar 

zijn):  

 

‘’De vrouwen van Quraysh bezaten zeker goedheid, maar bij Allaah, ik heb 
nooit betere vrouwen gezien dan de vrouwen van de Anṣaar. Ze geloofden 
sterker in het Boek van Allaah en in de openbaringen. Toen Soerah an-Noer 
werd geopenbaard met daarin de Woorden: ‘’(...) en hun sluiers over hun 
boezems laten hangen (…)’’, keerden hun mannen naar hen (de vrouwen) 
en lazen het vers op. Iedere vrouw pakte toen haar murat om zich te 
bedekken, uit respect en geloof voor wat Allaah in Zijn Boek had 
geopenbaard. Dus baden ze in de ochtend volledig bedekt achter de 
Boodschapper van Allaah (vrede zij met hem), alsof er vogels op hun hoofden 
zaten.’’46 
 
Het verhaal van Ma‘qil ibn Yasaar 

 

De metgezel Ma‘qil ibn Yasaar (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft 

overgeleverd: 

 

‘’Ik heb mijn zus met een man laten trouwen en vervolgens scheidde hij van 
haar. Toen haar ‘Idda-dagen (drie menstruatieperiodes) voorbij waren, 
kwam de man opnieuw en vroeg om haar hand. Maar ik zei tegen hem: ‘’Ik 
heb haar met jou laten trouwen en jou bevoorrecht met haar, maar jij hebt 
haar gescheiden. Nu kom je weer om haar hand te vragen? Nee, bij Allaah, 
ze zal nooit meer naar jou teruggaan!’’ Die man was geen slechte man en de 
vrouw wilde naar hem teruggaan. Toen openbaarde Allaah het vers: ‘’(…) 
verhinder hen dan niet om hun (voormalige) echtgenoten te huwen (…)’’. 
(Soerah al-Baqarah: 232) Toen zei ik: ‘’Nu zal ik het doen (haar terug laten 
gaan naar hem), o Boodschapper van Allaah.’’47 
 

 
46 Aḍwaa’ al-Bayaan (6/594-595). 
47 Jaami‘ al-Bayaan, Aṭ-Ṭabarie, uitleg Soerah Al-Baqarah: 232. 
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Het verhaal van Thaabit ibn Qays 

 

De metgezellen waren gewoon om geopenbaarde verzen eerst op hunzelf 

te betrekken. Deze instelling hielp hen op hun gedrag te reflecteren, om 

vervolgens naar de Qor’aan te kunnen handelen. Zo is er het verhaal van 

Thaabit ibn Qays (moge Allaah tevreden met hem zijn), een metgezel die 

van nature een luidruchtige stem had.  

 

Allaah (de Verhevene) openbaarde het vers: 

 

‘’O jullie die geloven, verhef jullie stemmen niet boven de stem van de Profeet, 
en spreek niet hardop tegen hem zoals jullie hardop tegen elkaar spreken, 
opdat jullie daden niet verloren zullen gaan terwijl jullie (het) niet beseffen.’’ 
 

(Soerah al-Ḥujuraat: 2) 

 

Toen dit vers werd geopenbaard, dacht Thaabit (moge Allaah tevreden met 

hem zijn) meteen dat het over hem ging. Zijn gezicht veranderde van kleur 

en hij vertrok naar huis. Hij besloot om niet meer naar buiten te gaan, zodat 

hij zijn stem niet meer boven de stem van de Profeet (vrede zij met hem) kon 

verheffen. 

 

De Profeet (vrede zij met hem) merkte op dat Thaabit (moge Allaah tevreden 

met hem zijn) een bepaalde periode afwezig was in de moskee. Er werd hem 

verteld dat Thaabit (moge Allaah tevreden met hem zijn) dacht dat het vers 

over hem ging en hij naar het Hellevuur zou gaan. Toen de Profeet (vrede zij 

met hem) dit hoorde, verheugde hij Thaabit (moge Allaah tevreden met hem 

zijn) door te zeggen: 

 

‘’Nee! Hij (Thaabit) behoort tot de mensen van het Pardijs.’’48 

 
48 Muslim (nummer overlevering: 119). 
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De verhalen van de metgezellen (moge Allaah tevreden met hen allen zijn) 

bevatten lessen voor alle moslims. De metgezellen verlangden naar verzen 

uit de Qor’aan zoals een dorstige persoon op een warme zomerdag naar 

verkoelend water verlangt. De openbaring van verzen zagen de metgezellen 

als persoonlijke Boodschappen van Allaah (de Verhevene) waarmee zij hun 

manieren konden verbeteren.  

 

De metgezellen hebben zich dan ook volledig aan de Qor’aan overgegeven. 

Zij waren keer op keer  bereid om onmiddellijk naar de Qor’aan te handelen. 

Er kwam geen bevel waar zij geen gehoor aan gaven en geen verbod waar 

zij niet naar luisterden. Dit voortreffelijke gedrag is waar de moslim een 

voorbeeld aan dient te nemen. 

 

  



   

 

60 
 

 

Het behoort tot de rechten van de Qor’aan dat de moslim deze verkondigt. 

Het verkondigen van de Qor’aan is niet alleen voor geleerden weggelegd. 

Integendeel, iedere moslim draagt deze verantwoordelijkheid. Het bewijs 

hiervoor is het Woord van Allaah (de Verhevene): 

 

‘’Wij hebben aan jou (o Mohammad) de Vermaning neergezonden, om aan 
de mensen duidelijk te maken wat er aan hen is neergezonden en opdat zij 
zullen nadenken.’’ 
 

(Soerah an-Naḥl: 44) 

 

Allaah (de Verhevene) gebiedt Zijn Profeet (vrede zij met hem) middels dit 

vers om de Qor’aan en de Sunnah aan de mensheid te verkondigen. Deze 

opdracht geldt niet alleen voor de Profeet (vrede zij met hem), maar ook 

voor degenen die in zijn voetsporen treden. Daarom zei de geleerde Rabie‘ 

ibn Anas (moge Allaah hem genadig zijn): 

 

‘’Het is de plicht van degene die de Boodschapper van Allaah (vrede zij met 
hem) volgt, om (de Islaam) te verkondigen, zoals de Boodschapper (vrede zij 
met hem) verkondigde en om te waarschuwen zoals hij waarschuwde.’’49 
 

De geleerde baseerde zijn uitspraak op het vers uit de Qor’aan:  

 

‘’Zeg (o Mohammad): ‘’Dit is mijn weg. Ik nodig uit naar Allaah met zekere 
kennis; ik en degenen die mij volgen.’’ 

(Soerah Yoesuf: 108) 

 
49 Tafsier al-Qorʾaan al-ʿAẓiem, Soerah al-An‘aam: 6. 
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De Edele Qor’aan is niet slechts aan de Arabieren van Mekka geopenbaard. 

Het is een Boek dat elke plek op aarde dient te bereiken. Vandaar dat Allaah 

(de Verhevene) in de Qor’aan tegen de Profeet (vrede zij met hem) zegt: 

 

‘’Zeg (o Mohammad): ‘’Allaah dient als Getuige tussen mij en jullie, en deze 
Qor’aan is aan mij geopenbaard, opdat ik jullie en wie het moge bereiken 
daarmee kan waarschuwen.’’ 
 

(Soerah al-An‘aam: 19) 

 

Men dient te waken voor de gedachte dat hij niet over de kennis beschikt 

om de Qor’aan te verkondigen. Voor het verkondigen van de Qor’aan hoeft 

men namelijk geen grote geleerde te zijn. De Profeet (vrede zij met hem) 

heeft immers gezegd:  

 

‘’Draag van mij over, al is het één vers.’’50 
 
En in een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): 

 
‘’Moge Allaah (het gezicht van) een persoon verlichten die een uitspraak van 
mij hoort, het begrijpt, onthoudt en doorgeeft.’’51 
 

Deze uitspraken van de Profeet (vrede zij met hem) bewijzen de taak voor 

de moslim om de Qor’aan te verkondigen. Men dient zijn buren, collega’s, 

kinderen en familieleden over de voortreffelijke Qor’aan te vertellen. Dit is 

niet alleen zijn plicht, maar kan hem ook een grote beloning opleveren. De 

Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: 

‘’Bij Allaah, als Allaah één persoon door jou leidt (naar de Islaam), zal dat 
beter voor je zijn dan een hele kudde rode kamelen.’’52 

 
50 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 3461). 
51 At-Tirmidhie (nummer overlevering: 2658). 
52 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 2942). 
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Mensen bekeren zich tegenwoordig dagelijks tot de Islaam. Te bedenken 

dat de Islaam ergens in de woestijn van Mekka is begonnen en nu over 

iedere uithoek van de wereld is verspreid. De vrome moslims hebben in het 

verleden keihard gewerkt om de Boodschap van de Islaam te verspreiden. 

Het is de taak van iedere moslim om het verspreiden van deze Boodschap 

voort te zetten, waar het verkondigen van de Qor’aan een vooraanstaand 

onderdeel van is. 
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Het behoort tot de rechten van de Qor’aan dat de moslim deze hoogacht. 

De waarde die woorden krijgen, is in de regel afhankelijk van de positie van 

degene die de woorden uit. Hoe hoger iemands positie, des te meer waarde 

zijn woorden krijgen. Het feit dat de Qor’aan het Woord van de Schepper 

van de hemelen en de aarde is, betekent dat men in zijn leven niets meer 

dient te waarderen dan de Woorden van de Qor’aan.  

 

Men dient de Qor’aan te respecteren door er aandachtig naar te luisteren. 

Dit geldt niet alleen voor de recitatie tijdens het gebed, maar ook als de 

Qor’aan elders wordt gelezen. Door aandachtig naar de recitatie van de 

Qor’aan te luisteren, zal men de Barmhartigheid van Allaah (de Verhevene) 

treffen. Allaah (de Verhevene) zegt in de Qor’aan: 

 

‘’En wanneer de Qor’aan wordt voorgedragen, luister er dan naar en zwijg, 
opdat jullie begenadigd zullen worden.’’ 
 

(Soerah al-A‘raaf: 204) 

 

Daarnaast dient de Qor’aan te worden geëerd door het aannemen van een 

bescheiden houding tegenover de inhoud van de Qor’aan. Onder meer de 

bevelen, verboden, leringen en verhalen van de Profeten in de Qor’aan 

dienen bij de moslim een gevoel van nederigheid op te roepen.  

 

Allaah (de Verhevene) benoemt in Zijn Boek degenen die zich bescheiden 

opstellen tegenover de Qor’aan: 

 

‘’En wanneer zij horen wat er aan de Boodschapper (Mohammad) is 
neergezonden, dan zie je dat hun ogen vollopen met tranen vanwege de 
Waarheid die zij (her)kennen. Zij zeggen: ‘’Onze Heer, wij geloven, dus 
schrijf onze (namen) op met (die van) de getuigen. En waarom zouden wij 
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niet in Allaah geloven en in datgene wat tot ons is gekomen van de 
Waarheid? En wij verlangen dat onze Heer ons zal toelaten (tot het Paradijs) 
met het rechtschapen volk.’’ 
 

(Soerah al-Maa’idah: 83-84) 

 

Tot het hoogachten van de Qor’aan behoort het leren van de juiste leeswijze 

van de Qor’aan. De moslim dient zich in te spannen om deze juiste leeswijze 

te leren. Een foutieve recitatie van de Qor’aan is een minachting van het 

Woord van Allaah (de Verhevene). Immers, Allaah (de Verhevene) geeft in de 

Qor’aan het volgende bevel: 

 

‘’En reciteer de Qor’aan in een langzame (duidelijke toon en) stijl.’’ 
 

(Soerah al-Muzzammil: 4) 

 

De moslim is vanzelfsprekend rein. Toch behoort het tot de goede manieren 

om de Qor’aan uit respect in een staat van wuḍu53 te reciteren. Hiermee 

hangt samen dat de Qor’aan geen plek toebedeeld hoort te krijgen, die 

tegen de grootsheid van de Qor’aan indruist. De geleerden geven hierin het 

goede voorbeeld door de Qor’aan altijd boven andere boeken te leggen. Het 

hoogachten van de Qor’aan wordt tevens gerealiseerd door de Qor’aan niet 

naar plekken mee te nemen waar Allaah (de Verhevene) niet van houdt. 

 

 

 
53 Wuḍu: De (kleine) rituele wassing die de moslim onder meer verricht om het gebed te verrichten. 
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Het behoort tot de rechten van de Qor’aan dat de moslim deze gebruikt om 

ziekten te genezen. De Qor’aan is als geen ander in staat om lichamelijke en 

geestelijke aandoeningen te verhelpen. Allaah (de Verhevene) zegt immers 

in Zijn Boek: 

 

‘’O mensen, voorzeker, er is een Vermaning van jullie Heer tot jullie 
gekomen, en een Genezing voor wat zich in jullie borsten bevindt, en een 
Leiding en Genade voor de gelovigen.’’ 
 

(Soerah Yoenus: 57) 

 

En in een anders vers zegt Allaah (de Verhevene): 

 

‘’Zeg: ‘’Het is voor degene die geloven een Leiding en een Genezing.’’ 
 

(Soerah Fuṣṣilat: 44) 

 

 
Bovendien is er het verhaal van de metgezel Aboe Sa‘ied al-Khudrie (moge 

Allaah tevreden met hem zijn), waarin hij vertelt dat een aantal metgezellen 

op reis was en een Arabische stam bereikte. De metgezellen verzochten de 

mensen van die stam bij hen te verblijven, maar werden geweigerd. Toen de 

leider van de stam werd gebeten door een slang en niks hem van zijn pijn 

kon verlossen, stelden de stamleden voor om het groepje metgezellen om 

hulp te vragen.  
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Eén van de metgezellen opperde om ruqyah voor de gebeten man te doen. 

Aangezien de metgezellen niet gastvrij werden ontvangen, stelden zij er een 

beloning tegenover. De mensen van de stam gingen akkoord en één van de 

metgezellen reciteerde Soerah al-Faatiḥah over de leider van de stam. De 

man stond vervolgens op en begon te lopen, zonder enige teken van ziekte 

te vertonen. 

 

De metgezellen ontvingen hun beloning, maar voordat ze deze onderling 

verdeelden, wilden ze het verhaal eerst voorleggen aan de Profeet (vrede zij 

met hem). Toen ze bij de Profeet (vrede zij met hem) aankwamen en hem 

over de gebeurtenis vertelden, zei de Profeet (vrede zij met hem): 

 

‘’Hoe wisten jullie dat er genezing in (al-Faatiḥah) zat? Jullie hebben het 
goede gedaan. Verdeel de beloningen onder elkaar en geef mij er een deel 
van.’’54 
  

De geleerden hebben verklaard waarom de Profeet (vrede zij met hem) een 

deel van de beloning vroeg. Door een deel van de beloning in ontvangst te 

nemen, trachtte de Profeet (vrede zij met hem) duidelijk te maken dat het 

genezen middels de Qor’aan een toegestane zaak is, waarvoor men een 

beloning mag ontvangen.  

 

Een belangrijke voorwaarde voor het verrichten van ruqyah is een stellige 

overtuiging dat er in de Qor’aan genezing zit. Indien men twijfelt aan de 

effectiviteit van de Qor’aan als genezing, zal het reciteren van de Qor’aan bij 

een zieke persoon geen genezing opleveren.  

 

  

 
54 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 5749). 
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Zoals de geleerden hebben aangegeven, is het niet de bedoeling dat men 

van het verrichten van ruqyah zijn baan gaat maken. In essentie is iedere 

persoon in staat om ruqyah bij zichzelf te doen. Ter illustratie: toen Imaam 

Ibn al-Qayyim (moge Allaah hem genadig zijn) ziek was, reciteerde hij 

maandenlang Soerah al-Faatiḥah als ruqyah voor zichzelf, waarna Allaah 

(de Verhevene) hem genas.55 

 

Het is bij het verrichten van ruqyah van belang dat dit op een wijze gebeurt 

die vanuit de Sunnah is voorgeschreven. Zo kan men de Qor’aan in zijn 

handen reciteren en vervolgens over zijn lichaam vegen. Men kan daarnaast 

zijn hand op de aangedane plek leggen en dan de Qor’aan reciteren. Het is 

ook mogelijk dat men over water Qor’aan reciteert, om hiervan te drinken 

of zich hiermee te wassen. 

 

Het verrichten van ruqyah is niet in strijd met het raadplegen van een arts. 

De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: 

 

‘’Zoek genezing, o dienaren van Allaah! Want voor iedere ziekte heeft Allaah 
een geneesmiddel geschapen, behalve voor ouderdom.’’56 
 

Desondanks schiet men tegenwoordig aanzienlijk te kort in het recht van de 

Qor’aan als geneesmiddel. Men is bij ziekte vaak geneigd tevergeefs naar 

medische hulp te grijpen, terwijl middels de Qor’aan meer dan eens ziekten 

zijn verholpen waar de medische wereld nog altijd geen antwoord op heeft. 

  

 
55 Maadarij as-Saalikien (Volume 1, p.78). 
56 Ibn Maajah (nummer: 2789). 
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Allaah (de Verhevene) heeft Zijn dienaren bevolen Zijn Glorieuze Boek te 

overpeinzen en te begrijpen. De Islamitische gemeenschap zou in zonde 

vervallen als dit niet gebeurt. Allaah (de Verhevene) zegt in de Qor’aan: 

 
‘’Denken zij dan niet na over de Qor’aan?’’  

 
(Soerah an-Nisaa’: 82) 

 

En Hij (de Verhevene) zegt:  

 

‘’Denken zij dan niet na over de Qor’aan, of zitten er sloten op (hun) 
harten?’’  
 

(Soerah Mohammad: 24)  

 

De Qor’aan is neergezonden in de Arabische taal, zodat de Arabieren de 

verzen zouden overpeinzen, overwegen en begrijpen. Allaah (de Verhevene) 

zegt: 

 

‘’Alif-Laam-Raa. Dit zijn de Verzen van het duidelijke Boek. Voorwaar, Wij 
hebben het (dat wil zeggen: de Qor’aan) neergezonden als een Arabische 
Qor’aan, opdat jullie zullen nadenken.’’ 

 
(Soerah Yoesuf: 1-2) 

 

 

Door bezig te zijn met de Qor’aan, wordt                      
het overpeinzen ervan gerealiseerd. 
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Bovendien zegt Allaah (de Verhevene): 

 

‘’(Dit is) een Boek, waarvan de Verzen uiteengezet zijn, een Arabische 
Qor’aan voor een volk dat weet.’’ 
 

(Soerah Fuilat: 3)  

 

Allaah (de Verhevene) spreekt het verstand van de mens in verschillende 

verzen aan. Imaam Az-Zarkashie (moge Allaah hem genadig zijn) heeft 

hierover gezegd: 
 

‘’De gehele Qor’aan is enkel neergezonden door zijn Verheven Neerzender 
zodat het geleerd en begrepen zou worden. En om die reden sprak Hij ermee 
de bezitters van verstand aan. Degene die hun verstand gebruiken, weten, 
begrijpen en degene die nadenken. Zodat ze Zijn Verzen overpeinzen en zodat 
de bezitters van verstand er lering uit trekken.’’57 
 

Het is voorgeschreven voor de moslim om over de betekenis van de Qor’aan 

na te denken, opdat hij deze begrijpt. Degene die geen gehoor geeft aan 

deze oproep is zondig.  Allaah (de Verhevene) zegt: 
 

‘’(Dit is) een gezegend Boek, dat Wij aan jou hebben geopenbaard, opdat zij 
de verzen ervan zouden overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er 
lering uit zouden trekken.’’ 

 
(Soerah Ṣaad: 29) 

 

Imaam Al-Qurṭubie (moge Allaah hem genadig zijn) zei over dit vers:  

 

‘’Hierin zit het bewijs dat het verplicht is om de betekenis van de Qor’aan te 
begrijpen.’’58 

 
57 Al-Burhaan fie ‘Uloem al-Qor’aan (Volume 2, p.160). 
58 Al-Jaami‘ li Aḥkaam al-Qor’aan, (8/163). 
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Imaam Ibn al-Qayyim (moge Allaah hem genadig zijn) heeft gezegd:  

 

‘’Wat betreft het overpeinzen van de Qor’aan; het is het richten van de blik 
van het hart op de betekenissen ervan, het verzamelen van de gedachte aan 
het overpeinzen ervan en het gebruiken van het verstand om het te begrijpen. 
Dat is het doel van het neerdalen van de Qor’aan. En niet alleen de recitatie 
zonder begrip of overpeinzing.’’59 
 

Degene die boeken leest, leest deze niet zonder ze te begrijpen. Men tracht 

bij het lezen de betekenissen achter de woorden te zoeken om de teksten te 

begrijpen. Imaam Ibn Taymiyyah (moge Allaah hem genadig zijn) heeft 

gezegd: 

  

‘’En het is bekend dat het de bedoeling is met ieder woord (in de taal) om niet 
alleen het woord te kennen, maar deze ook te begrijpen. De Qor’aan heeft 
daar voorrang op. En het is ook niet gewoonlijk dat men boeken leest over 
bepaalde wereldse wetenschappen, zoals geneeskunde en wiskunde, zonder 
daar uitleg over te krijgen. Hoe zit het dan met de Woorden van Allaah (de 
Verhevene) die hun bescherming vormen, waarin hun redding zit en hun 
geluk ligt en die zorgen voor het vermeerderen van hun religie en hun 
wereldse leven?!’’60 

 

 
59 Maadarij as-Saalikien (Volume 1, p.485). 
60 Majmoe‘ al-Fataawa (Volume 13, p.332). 
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De Edele Qor’aan omvat alle vormen van goedheid en leidt in beide levens 

naar het beste. Allaah (de Verhevene) heeft gezegd:  

 

‘’Voorwaar, deze Qor’aan leidt naar het beste.’’ 
 

(Soerah al-Israa’: 9) 

 

Degene die onwetend is over de kennis in de Qor’aan,  verkrijgt geen leiding 

en goedheid van de Qor’aan. Wie zich beperkt tot de memorisatie van de 

Qor’aan zonder de verzen te begrijpen, heeft het doel van het leren van de 

Qor’aan niet behaald. Een goed begrip is de weg naar de juiste handelingen.  

 

Het hoofddoel van het neerzenden van de Woorden van de Edele Qor’aan, 

is het begrijpen van de betekenissen ervan. Daarnaast heeft de neerzending 

van de Qor’aan tot doel dat de gemeenschap wordt geleid middels de 

leiding van het geloof en het verrichten van goede daden. Deze leiding is er 

voor de moslim, opdat hij een goed leven zal leiden en een tevreden en tot 

rust gekomen ziel zal hebben.   

 

Imaam Ibn al-Qayyim (moge Allaah hem genadig zijn) zei:  

 
‘’Er is niets profijtvoller voor het hart dan het lezen van de Qor’aan met het 
overpeinzen en het nadenken erover. De (leiding van de) Qor’aan omvat alle 
fases in het leven, de omstandigheden van degene die goede daden verrichten 
en de status van degenen die kennis bezitten. Het is de Qor’aan die overgave,  

Door bezig te zijn met de Qor’aan, worden             
leiding en goedheid verkregen. 
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verlangen, angst, hoop, berouw, vertrouwen, tevredenheid, dankbaarheid, 
liefde, geduld en de overige toestanden van het hart in beweging brengt.’’61 
 
Eveneens verwijdert de Qor’aan alle slechte eigenschappen en handelingen 

die leiden tot corruptie en verderf van het hart. Als de mensen zouden weten 

wat het lezen en overpeinzen van de Qor’aan teweegbrengt, zouden ze zich 

daarmee bezighouden in plaats van met al het andere. 

 

Wanneer de moslim de Qor’aan met overpeinzing leest en een vers treft dat 

hij nodig heeft om zijn hart te genezen, herhaalt hij deze. Al zou hij dit vers 

honderd keer of gedurende de hele nacht herhalen. Het reciteren van een 

enkel vers uit de Qor’aan dat men overpeinst en begrijpt, is beter dan de 

hele Qor’aan uitlezen zonder dezelfde overpeinzing en begrip.  

 

Dit werkt tevens bevorderend voor het bereiken van het geloof in het hart 

en het proeven van de zoetheid van de Qor’aan. Deze werkwijze behoorde 

tot de gewoonten van de Profeet (vrede zij met hem) en die van de vrome 

voorgangers. 

 

Zo is er overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) een specifiek vers 

herhaalde tot de ochtend aanbrak. Dit vers betreft het Woord van Allaah (de 

Verhevene): 

 

‘’Als U hen straft: voorwaar, zij zijn Uw dienaren. En als U hen vergeeft: 
voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.’’ 

 
(Soerah al-Maa’idah: 118)  

 

  

 
61 Ibn Maajah (nummer overlevering: 1350). 
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Imaam Ibn al-Qayyim (moge Allaah hem genadig zijn) heeft tevens gezegd: 

 

‘’Het reciteren van de Qor’aan met overpeinzing is het fundament voor de 
rechtschapenheid van het hart.’’62 

 

De Islaam kan niet worden behouden behalve door de Qor’aan correct te 

begrijpen en vervolgens ernaar te handelen. Het is de veiligheid van de ziel 

en haar genezing. De regen van het hart en haar lente. Het licht van het 

verstand en haar leiding. Het teken van de grote Boodschap. Het fundament 

van leiding en barmhartigheid. De Qor’aan brengt goedheid in deze wereld 

en het beste in het Hiernamaals. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 Miftaaḥ Daar as-Sa‘aadah (1/187). 
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De Profeet (vrede zij met hem) en de rechtschapen voorgangers lieten geen 

vers onbegrepen. Zij lazen de verzen veelvuldig en nadat zij deze begrepen, 

handelden ze ernaar. De beste manieren van omgang met de Qor’aan, zijn 

de manieren van de Profeet (vrede zij met hem) en zijn eervolle metgezellen 

(moge Allaah tevreden met hen zijn). 

 

De geliefde Profeet (vrede zij met hem) reciteerde de Qor’aan met volledige 

aandacht en overpeinzing. Dit was eveneens de methodologie van zijn 

metgezellen (moge Allaah tevreden met hen zijn).  

 

Ibn Mas‘oed (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft verhaald: 

 

‘’Als iemand van ons tien verzen zou leren, zou hij er niet aan voorbij gaan 
totdat hij hun betekenis kende en ernaar handelde.’’63 

 

Aboe ‘Abduraḥmaan As-Sulamie (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft 

overgeleverd dat degenen die de Qor’aan voor hen reciteerden, zoals 

‘Uthmaan ibn ‘Affaan, ‘Abdullaah ibn Mas‘oed en anderen, zeiden: 

 
‘’Als we van de Profeet (vrede zij met hem) ongeveer tien verzen leerden, zou 
hij niet verder gaan totdat we geleerd hadden wat ze bevatten aan kennis en 
handelingen. Ze zeiden: ‘’Dus we leerden de Qor’aan, de kennis (van de 

 
63 Al-Ḥaakim (1/557). 

Door bezig te zijn met de Qor’aan, wordt de         
Sunnah van de Profeet (vrede zij met hem)                    
en die van de vrome voorgangers herleefd. 
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inhoud van de Qor’aan) en de daden (waar de Qor’aan naar aanspoort) 
tegelijkertijd.’’64 
 

Masroeq (moge Allaah tevreden met hem zijn) zei:  

 

‘’Ibn ‘Abbaas reciteerde een Soerah voor ons. Daarna vertelde hij ons erover 
en legde het de hele dag uit.’’65 

 

Ḥasan, de zoon van ‘Alie (moge Allaah tevreden met hen zijn), zei: 

 

‘’Degenen die vóór jullie waren, zagen de Qor’aan als Boodschappen van 
hun Heer. Dus ze waren het ’s nachts aan het bestuderen en overdag aan het 
praktiseren.’’66 
 

Mujaahid (moge Allaah hem genadig zijn) zei:  

 

‘’De meest geliefde van de schepping bij Allaah is degene met de meeste kennis 
van wat Hij heeft geopenbaard.’’67 
 

Al-Ḥasan al-Baṣrie (moge Allaah hem genadig zijn) zei:  

 

‘’De Qor’aan is geopenbaard om naar te handelen, dus beschouw de recitatie 
ervan als een daad.’’68 
 
Het besteden van tijd en aandacht aan de Qor’aan door het te memoriseren, 

te bestuderen, te overpeinzen en ernaar te handelen, verheft de moslim tot 

het niveau van deze helden en vrome voorgangers. Op die manier wordt de 

moslim in staat gesteld in hun voetsporen te treden. 

 
64 Majmoe‘ al-Fataawa (13/208). 
65 Jaami‘ al-Bayaan (1/60). 
66 At-Tibyaan fie Aadaabi Ḥamalatil-Qor’aan (p.28). 
67 Tafsier al-Baḥr al-Muḥieṭ (1/22). 
68 Miftaaḥ Daar as-Sa‘aadah (p.260). 
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In het wereldse leven is de shayṭaan de grootste vijand van de mens. Allaah 

(de Verhevene) zegt:  

 

‘’Waarlijk de satan is voor de mens een duidelijke vijand.’’ 
 

(Soerah Yoesuf: 5) 

 

Het behoort tot de grootste listen van de shayṭaan mensen te weerhouden 

van het rechte pad en de leiding. Allaah (de Verhevene) zegt in de Qor’aan:  

 
‘’Hij (shayṭaan) zei: ‘’Omdat U mij heeft doen afdwalen, zal ik hen zeker 
verhinderen op Uw rechte Pad. Daarna zak ik zeker van voor en van achter 
tot hen komen. En van hun rechterzijde en van hun linkerzijde. En U zult de 
meesten van hen niet als dankbaren aantreffen.’’ 

 

(Soerah al-A‘raaf: 16-17) 

 

De handelswijze van de shayṭaan is het doen afdwalen van groepen mensen 

van de weg naar het begrijpen van de Edele Qor’aan. Sommigen instrueert 

hij zich bezig te houden met de letters van de Qor’aan in plaats van zijn 

betekenis. Anderen stuurt de shayṭaan aan de Qor’aan verkeerd te 

begrijpen naargelang de begeerten van de mensen zelf. 

 

De khawaarij en de mensen van begeerten zijn niet afgedwaald, behalve 

door hun slechte begrip van de betekenissen van de Edele Qor’aan. Jaabir 

ibn ‘Abdillaah (moge Allaah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: 

Door bezig te zijn met de Qor’aan, wordt bescherming 
tegen de listen van de shayṭaan verkregen. 
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‘’Er kwam een man naar de Boodschapper van Allaah in Ji‘raanah op zijn 
terugweg van Ḥunayn en Bilaal droeg zilver bij zich. De Boodschapper van 
Allaah nam daar een handvol van en schonk het aan de mensen. Hij (de 
persoon die de Profeet in Ji‘raanah had ontmoet) zei tegen hem: ‘‘O 
Mohammad, wees rechtvaardig.’’  
 
Hij (de Profeet) zei: ‘’Wee jou! Wie zou rechtvaardig zijn als ik dat niet was? 
Je zou zeer ongelukkig zijn en tot de verliezers behoren als ik niet 
rechtvaardig zou zijn.’’ Hierop zei ‘Umar ibn al-Khaṭṭaab (moge Allaah 
tevreden met hem zijn): ‘’O Boodschapper van Allaah, sta mij toe deze 
huichelaar te doden.’’  
 
De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: ‘’Moge er Bescherming van 
Allaah zijn! De mensen zullen zeggen dat ik mijn metgezellen dood. 
Waarlijk, deze man en zijn metgezellen lezen de Qor’aan maar het komt niet 
verder dan hun strottenhoofd. Zij schieten uit de religie zoals een pijl uit een 
boog schiet.’’ In de overlevering van Ḥudayfah: ‘’Hun harten zijn er niet van 
bewust.’’69 
 
Imaam An-Nawawie (moge Allaah hem genadig zijn) zei:  

  

‘’Al-Qaaḍie heeft gezegd: ‘’Hier zitten twee interpretaties in. De eerste 
betekenis: hun harten begrijpen het niet en ze hebben geen profijt van wat ze 
reciteren. Ze hebben geen aandeel behalve de recitatie van de mond, het 
strottenhoofd en de keel, omdat ze letters segmenteren. De tweede betekenis 
is: hun daden en recitatie worden niet verheven en niet geaccepteerd.’’70 
 
Hieruit wordt duidelijk wat het belang is van de juiste methodologie voor 

het begrijpen van de Edele Qor’aan, zoals die werd gevolgd door de vrome 

voorgangers.  

 
69 Al-Bukhaarie (nummers overleveringen: 4004; 6880). 
70 Muslim met de uitleg van An-Nawawie (7/141). 
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De geleerden hebben zich stevig in deze methodologie verankerd, waarbij 

ze de vastgestelde principes, stelregels en regelgevingen naleven. Degene 

die besef heeft van deze juiste methodologie en zich op deze weg begeeft, 

zal beschermd worden tegen de duivels van de jinn en de mens.  

 

In de Qor’aan is er volledige genezing voor de ziekten van misvattingen en 

begeerten die de shayṭaan in het hart van de gelovigen stopt. Allaah (de 

Verhevene) zegt in de Qor’aan: 

 

‘’O mensen, voorzeker, er is een Vermaning van jullie Heer tot jullie 
gekomen, en een Genezing voor wat er zich in jullie borsten bevindt, en een 
Leiding en Genade voor de gelovigen.’’ 
 

(Soerah Yoenus: 57) 

 

Imaam Ibn al-Qayyim (moge Allaah hem genadig zijn) heeft gezegd: 

  
‘’Waarlijk de groep ziekten van het hart zijn ziektes van misvattingen en 
begeerten. De Qor’aan is de genezing van de twee soorten ziekten. Het bevat 
duidelijke bewijzen en maakt onderscheidt tussen waarheid en valsheid. Dit 
doet de ziekten van twijfel, die kennis en gedachten verderven en zaken 
verdraaien, wegnemen.  
 
Er is geen Boek als de Qor’aan dat zulke bewijzen en tekenen bevat over de 
Eenheid van Allaah, Zijn Kenmerken, het Hiernamaals, de Profeetschappen, 
de verkeerde geloofsovertuigingen en de verdorven meningen.  
 
De Qor’aan is alles omvattend. Het Boek bevat een veelheid aan 
perspectieven en is het meest nabij tot de gedachten. Het is in feite een 
geneesmiddel tegen de ziekten van misvattingen en twijfels. Wel is dit 
afhankelijk van iemands begrip en bedoelingen.  
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Wie door Allaah met het vermogen tot het begrijpen is voorzien, zal met zijn 
hart waarheid en valsheid duidelijk kunnen onderscheiden, zoals hij de 
nacht en dag van elkaar onderscheidt.  
 
Wat betreft zijn genezing van de ziekte van begeertes, is dit te vinden in de 
wijsheid en goede lering die de Qor’aan biedt, evenals in zijn vermaningen 
en waarschuwingen. Dit betekent ook het zich onthouden van het wereldse 
leven (in hetgeen je geen voordeel brengt in het Hiernamaals) en het streven 
naar het Hiernamaals. De Qor’aan bevat talloze voorbeelden, verhalen, 
lessen en vermaningen die hierbij van nut kunnen zijn.  
 
Als een goed hart dat ziet, verlangt het naar wat hem in zijn leven en in het 
Hiernamaals ten goede zal komen. En hij  keert zich af van wat hem schaadt. 
Hierdoor wordt het hart een liefhebber van het juiste en een hater van 
dwaling. De Qor’aan is dus in staat om de verdorven bedoelingen te laten 
verdwijnen.’’71  
 

 

 

 
71 Ighaathat al-Lahfaan min Maṣaa’ied ash-Shayṭaan (1/65-66). 
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Het verlaten van de Qor’aan is één van de grootste zonden waar Allaah (de 

Verhevene) de mensheid voor heeft gewaarschuwd. Men kan de Qor’aan op 

verschillende manieren verlaten. Eén van de grootste soorten hiervan, is het 

verlaten van het nadenken over de Qor’aan en het begrijpen ervan. 

 

Allaah (de Verhevene) zegt in Zijn Boek: 

 

‘’Zo vertellen Wij jou (o Mohammad) over de eerdere verhalen. En 
voorzeker, Wij hebben jou van Onze Zijde een Vermaning (dat wil zeggen: 
deze Qor’aan) gegeven. Wie zich ervan afwendt (dat wil zeggen: van deze 
Qor’aan), voorwaar, diegene zal dan op de Dag der Opstanding een last 
dragen. Voor eeuwig (verblijven zij) daarin. En slecht is op de Dag der 
Opstanding de last voor hen.’’ 
 

(Soerah Ṭaa-Haa: 99-101) 

 

Allaah (de Verhevene) zegt daarnaast: 

 
‘’En de Boodschapper (Mohammad) zei: ‘’O mijn Heer, waarlijk, mijn volk 
heeft deze Qor’aan verlaten.’’ 
 

(Soerah al-Furqaan: 30) 
 

  

Door bezig te zijn met de Qor’aan, wordt             
afwending ervan voorkomen. 
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Imaam Ibn al-Qayyim  (moge Allaah tevreden met hem zijn) zei:  

 

‘’Het verlaten van de Qor’aan is er in verschillende vormen, waaronder het 
opgeven van het overdenken ervan, het begrijpen ervan en het weten wat 
Allaah (de Verhevene) ervan verlangt.’’72 
 

Degene die de Qor’aan reciteert zonder het te begrijpen, kan vervallen in het 

verlaten ervan. Het reciteren van de Qor’aan is namelijk pas compleet als 

men het begrijpt en ernaar handelt.  Allaah (de Verhevene) zegt: 

 

‘’Degenen aan wie Wij het Boek hebben gegeven, dragen het op de juiste 
manier voor. Zij zijn degenen die erin geloven. En degenen die er niet in 
geloven, zij zijn de verliezers.’’ 

 
(Soerah al-Baqarah: 121) 

 

De genoemde verzen geven aan dat het overdenken en begrijpen van de 

Qor’aan, en het handelen ernaar belangrijke zaken zijn voor de moslim. Het 

begrip is van essentieel belang, aangezien het ontbreken ervan de beloning 

voor het reciteren doet verminderen. Bovendien leidt het nalaten van het 

begrijpen van de Qor’aan tot andere vormen van verwaarlozing, zoals het 

opgeven van erin te geloven en ernaar te handelen. 

 

 

 
72 Al-Fawaa’id (1/82). 
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Het begrijpen van de betekenissen van de Edele Qor’aan en het benaderen 

van zijn zegeningen en gunsten, vormen de meest geweldige middelen om 

de geloofsovertuiging en leiding te vergroten. Daarmee heeft Allaah (de 

Verhevene) de duisternis van onwetendheid uitgewist.   

 

Allaah (de Verhevene) zegt over de eigenschappen van Zijn aanbidders:  

 

‘’De gelovigen zijn slechts degenen van wie de harten sidderen wanneer 
Allaah genoemd wordt. En wanneer Zijn Verzen aan hen worden 
voorgedragen, vermeerdert hun geloof hierdoor. En in hun Heer stellen zij 
hun vertrouwen.’’ 

 

(Soerah al-Anfaal: 2) 

 

De Profeet (vrede zij met hem) zei: 

 

‘’De beste onder jullie zijn degenen die de Qor’aan leren en onderwijzen.’’73  
 

Imaam Ibn Taymiyyah (moge Allaah hem genadig zijn) zei hierover: 

 
 ‘’Het leren van zijn letters en zijn betekenissen. Sterker nog; het leren van 
zijn betekenissen is belangrijker dan het leren van de letters en dat is hetgeen 
wat het geloof doet stijgen.’’74 

 
73 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 4639). 
74 Majmoe‘ al-Fataawa (13/304). 

Door bezig te zijn met de Qor’aan,                            
neemt de geloofsovertuiging toe. 
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Imaam Ibn al-Qayyim (moge Allaah hem genadig zijn) heeft gezegd: 

 

‘’Niets is heilzamer of profijtvoller voor de dienaar in zijn leven en in het 
Hiernamaals én dichter bij zijn redding, dan het overpeinzen van de 
Qor’aan. Het lang nadenken erover en het verzamelen van gedachten over 
de betekenissen van de verzen ervan. Want voorwaar, het toont de dienaar 
de tekenen van goedheid en slechtheid in zijn geheel.  
 
En hiermee verkrijgt hij de sleutels tot de schatten van geluk en profijtvolle 
wetenschappen. En de fundamenten van het geloof worden in zijn hart 
gelegd, zijn bouwwerk wordt opgericht en zijn pilaren worden versterkt. En 
hem wordt het beeld van de wereld, het Hiernamaals, het Paradijs en de Hel 
in zijn hart getoond. En het bereidt hem voor te midden van de volkeren, het 
doet hem denken aan de Gunsten van Allaah en het laat hem de leringen 
ervan zien.  
 
En het doet hem getuigen van de Rechtvaardigheid van Allaah en Zijn 
Gunst. En het leidt ertoe dat hij Hem leert kennen, Zijn Namen, Zijn 
Eigenschappen en Zijn Handelingen. Wat Hij liefheeft en wat Hij 
verafschuwt. Zijn Weg die naar Hem leidt en welke beloning degenen die het 
bewandelen zullen hebben, nadat zij Hem bereikt hebben en tot Hem zijn 
gekomen.  
 
En de wegversperringen en haar verwoesters. En de eigen ziel leren kennen 
en haar eigenschappen. En het kennen van de bedervers van daden en haar 
correcties. En hem de Weg van de mensen van het Paradijs en de mensen van 
de Hel laten kennen, alsmede hun daden, hun omstandigheden en hun 
kenmerken.  
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En de rangen van de mensen van de gelukzaligheid en de mensen van de 
ellende. En de verdelingen van de schepping, hun overeenkomsten in hetgeen 
ze overeenkomen en hun verschillen in wat zij verschillen. En het geven van 
de Qor’aan aan de dienaar om de Leiding en de dwaling van elkaar te 
onderscheiden en het wegwijzen naar het juiste.  
 
En het geeft hem een kracht in zijn hart en een wijd en uitgestrekt leven. En 
vreugde en blijdschap. Hij bevindt zich in een toestand, terwijl de mensen 
zich in een andere toestand bevinden. De betekenissen ervan doen de dienaar 
nog steeds in rang verheffen naar zijn Heer. En het leidt hem van dwalende 
meningen en methodieken naar het rechte pad en voorkomt dat hij de wegen 
van innovaties en dwaling bewandelt. 
 
En het maakt zijn hart sterk tegen afwijkingen van de waarheid. En de 
Qor’aan riep hem iedere keer aan wanneer zijn vastberadenheid wankelde 
en zijn aandacht verslapte in zijn wandeling. In het lang nadenken over de 
Qor’aan, het overpeinzen en begrijpen ervan zitten vele malen meer 
wijsheden en profijten dan dat wij hebben vermeld.’’75 
 

Het overpeinzen doet de geloofsovertuiging vermeerderen. Daarmee wordt 

leiding naar kennis en het verrichten van het goede gerealiseerd. Doordat 

de moslim de Geweldige Woorden van Allaah (de Verhevene) overpeinst, zal 

zijn hart een bijzondere rust vinden die hij enkel en alleen in de Woorden 

van Allaah (de Verhevene) kan vinden. Bovendien zal zijn ziel een zoetheid 

proeven die hij nergens vindt, behalve in de Qor’aan. 

 

 

 

 

 

 

 
75 Maadarij as-Saalikien (1/485). 
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Het bestuderen van de Qor’aan behoort tot de meest geweldige manieren 

om nader tot Allaah (de Verhevene) te komen. Middels het memoriseren van 

de Qor’aan ontvangt de oprechte dienaar een grote beloning die niet in het 

leren van andere zaken te vinden is. Het leren van de Qor’aan is de beste, 

meest zuivere en meest profijtvolle wetenschap. 

 

Het memoriseren van de Qor’aan leidt tot alle vormen van goedheid en 

rechtschapenheid. De beloning van het leren van de Qor’aan wordt in veel 

overleveringen genoemd. Deze beloningen worden echter pas verkregen, 

nadat men de betekenissen van de Qor’aan kent. 

 

Over de beloning van het leren van de Qor’aan is er overgeleverd van ‘Uqbah 

ibn ‘Aamir (moge Allaah tevreden met hem zijn):  

  

‘’Toen wij in Ṣuffah waren, kwam de Boodschapper van Allaah naar buiten 
en zei: ‘’Houdt niemand van jullie ervan om naar Buṭḥaan of al-‘Aqieq te 
gaan en terug te komen met twee grote kamelen zonder enige zonde of 
verbreking van familiebanden?’’ Ze antwoordden: ‘’Wij houden daar 
allemaal van, o Boodschapper van Allaah.’’  
 
De Profeet (vrede zij met hem) zei toen: ‘’Voorwaar, als één van jullie naar 
de moskee gaat en twee verzen leert van het Boek van Allaah, dan is dat beter 
voor hem dan twee grote kamelen. En drie (verzen) zijn beter dan drie 

Door bezig te zijn met de Qor’aan, wordt                      
een grote beloning gerealiseerd. 
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(kamelen), en vier (verzen) zijn beter dan vier (kamelen) en (hetzelfde geldt 
voor het overige) aantal van de kamelen.’’76 
 

Tevens is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah (moge Allaah tevreden met hem 

zijn) zei:  

 

‘’De Boodschapper van Allaah zei: ‘’En Degene die een pad volgt om kennis 
op te doen, Allaah zal het pad naar het Paradijs voor hem vergemakkelijken. 
En er is geen groep mensen die zich in één van de huizen van Allaah 
verzamelt om het Boek van Allaah te reciteren en onderling te bestuderen, 
behalve dat Hij kalmte op hen doet neerdalen, genade hen zal bedekken, de 
Engelen hen zullen omringen en Allaah hen zal gedenken bij degenen die bij 
Hem zijn.’’77  
 

Imaam Ashawkaani (moge Allaah hem genadig zijn) zei:  

 

‘’En weet dat de overleveringen over de voortreffelijkheden van de Qor’aan 
veel zijn. En de lezer van de Qor’aan ontvangt niet de beloofde beloning die 
hij zoekt, behalve als hij zijn betekenissen kent. Want waarlijk dat is de 
vrucht van het lezen.’’78 

 

 
76 Muslim (nummer overlevering: 1909). 
77 Muslim (nummer overlevering: 4867). 
78 Fatḥ al-Qadier (1/13). 
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Allaah (de Verhevene) heeft de Heilige Qor’aan tot een remedie gemaakt 

voor alle problemen. Deze remedie geldt voor alle volkeren van alle tijden. 

De remedie bevindt zich in het begrijpen en overpeinzen van de Qor’aan, 

het kennen van zijn wijsheden, het vasthouden aan zijn leringen en het 

handelen naar zijn uitspraken. 

 

Allaah (de Verhevene) zegt:   

 

‘’En Wij zenden (datgene) van de Qor’aan neer wat een Genezing en Genade 
voor de gelovigen is. En het vermeerdert bij de onrechtplegers niets anders 
dan verlies.’’ 
 

(Soerah al-Israa’: 82) 

 

Imaam Ibn al-Qayyim (moge Allaah hem genadig zijn) zei: 

 

‘’Allaah heeft nog nooit een geneeswijze uit de hemel neergezonden die 
algemener, heilzamer, groter of effectiever is in het verwijderen van ziekten, 
dan de Qor’aan.’’79 
 
De Qor’aan is een geneesmiddel voor losbandige begeerten, zowel in het 

voelen als in het denken. Het beschermt het verstand tegen het overdrijven. 

De Qor’aan geeft de vrijheid om in verschillende domeinen te presteren. Het 

 
79 At-Tafsier Al-Qayyim (2/32). 

Zich bezighouden met de Qor’aan is de oplossing        
voor de problemen van de gemeenschap. 
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voorkomt het verspillen van tijd en energie aan onnozele zaken en maakt 

activiteiten productief. De Qor’aan is daarom een genade voor de gelovigen.  

 

De Qor’aan bevat oplossingen voor sociale problemen die de opbouw, 

veiligheid en zekerheid van groepen verstoren. De Qor’aan zorgt ervoor dat 

de gemeenschap in een alomvattend sociaal systeem leeft dat voor vrede 

gerechtigheid, zekerheid en geruststelling zorgt. Ook daarom is de Qor’aan 

een genade voor de gelovigen. 

 

De Qor’aan is het Boek waarvan de kennis, geheimen en zegeningen nooit 

ophouden. Het licht van de Qor’aan zal nooit uitdoven. Het is een Boek van 

alle tijden en omstandigheden. Vandaar dat de Qor’aan een genezing bevat 

voor verscheidene ziektes door de eeuwen heen.  

 

Naarmate het dagelijks leven complexer wordt, groeit de behoefte naar het 

begrijpen van de betekenis van de Heilige Qor’aan. Het is een licht, een 

genezing en een genade waar de mensheid nooit zonder kan. Het is niet 

mogelijk om het licht, de leiding, de genezing, de goedheid en de zegen van 

de Qor’aan te bereiken, behalve door het te begrijpen. 

 

De Qor’aan is de oplossing voor elk probleem. Het leidt de mensheid en redt 

deze van waar het zich in bevindt. Er is geen manier tot succes zonder de 

Qor’aan. Daarom beveelt Allaah (de Verhevene) de moslims zich met de 

Qor’aan bezig te houden, over zijn betekenissen na te denken en zijn inhoud 

te begrijpen. De Qor’aan is van essentieel belang voor het verbeteren van 

zowel het individuele leven als dat van de gemeenschap. 
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Allaah (de Verhevene) heeft op vier plaatsen in Zijn Boek de zegening van 

de Qor’aan beschreven. De Almachtige zegt:  
 
‘’En dit is een gezegend Boek dat Wij hebben neergezonden ter bevestiging 
van wat daarvóór is (geopenbaard), zodat jij de Moeder van de steden (dat 
wil zeggen: Mekka) en degenen daaromheen kunt waarschuwen. En 
degenen die in het Hiernamaals geloven, geloven erin (dat wil zeggen: in de 
Qor’aan). En zij waken (voortdurend) over hun gebeden.’’ 
 

(Soerah al-An‘aam: 92) 

 
Allaah (de Verhevene) zegt ook:  

 
‘’En dit is een gezegend Boek (dat wil zeggen: de Qor’aan) dat Wij hebben 
neergezonden, dus volg het en vrees (Allaah), opdat jullie begenadigd zullen 
worden.’’ 
 

(Soerah al-An‘aam: 155) 

 

Verder zegt Allaah (de Verhevene): 

 
‘’En dit is een gezegende Vermaning die Wij hebben neergezonden. 
Ontkennen jullie deze dan?’’ 
 

(Soerah al-Anbiyaa’: 50) 

 

 

Door bezig te zijn met de Qor’aan, worden                    
de zegeningen ervan verkregen. 
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En Allaah (de Verhevene) zegt: 

 
‘’(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou (o Mohammad) hebben 
neergezonden, opdat zij zullen nadenken over de Verzen ervan, en opdat de 
bezitters van verstand er lering uit zullen trekken.’’ 
 

(Soerah Ṣaad: 29) 

 

Deze beschrijving van de Qor’aan duidt op overvloedige goedheid en het 

toenemen van zintuigelijke en morele profijten. Aboe Ḥayyaan (moge Allaah 

hem genadig zijn) heeft gezegd:  

 

‘’De zegening van de Qor’aan is te danken aan het voordeel en de groei die 
het met zich meebrengt. Het brengt het woord, de preken en de wijsheid van 
de Arabieren samen en informeert over het nieuws van vroegere naties en 
toekomstige beloningen. Het geneest ziekten, pleit voor zijn lezer, en hij 
(degene die met de Qor’aan bezig is) wordt tot de nabije dienaren van Allaah 
gerekend.’’80 
 

Imaam Ar-Raazie (moge Allaah hem genadig zijn) heeft gezegd:  

 

‘’Allaah zegt: ‘’Mubarak’’. De geleerden van tafsier zeiden: ‘’Een gezegend 
boek’’. Dat wil zeggen: overvloedig in zijn goedheid en eeuwigdurend in zijn 
zegen en voordeel. Het luidt beloning en vergeving in en bestraft kwaad en 
ongehoorzaamheid.  
 
En ik zeg: wetenschappen zijn theoretisch of praktisch. Wat de theoretische 
wetenschappen betreft: de meest eervolle en meest complete daarvan is kennis 
van de essentie van Allaah en Zijn Eigenschappen, Daden, Uitspraken en 
Namen. Deze wetenschap is nergens completer en nobeler dan in het Boek 
van Allaah.  

 
80 Al-Baḥr al-Muḥieṭ (4/208). 
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Wat de praktische wetenschappen betreft: hiervoor zijn enerzijds acties van 
de ledematen en anderzijds acties van het hart nodig. Oftewel: zuiverheid in 
de gedragingen en zuiverheid van de ziel. Ook deze wetenschap is nergens 
zoals in het Boek van Allaah. De Wet van Allaah is te allen tijde van kracht: 
degene die ernaar streeft en zich eraan houdt, zal glorie in deze wereld en 
geluk in het Hiernamaals bereiken.’’ 
 

Imaam Ar-Raazie (moge Allaah hem genadig zijn) zei vervolgens:  

 

‘’Ik heb verschillende soorten religieuze en rationele wetenschappen geleerd, 
maar ik heb geen enkele vorm van religieus of werelds geluk bereikt middels 
enige vorm van kennis, zoals ik dit bereikt heb door in dienst te zijn van deze 
wetenschap (zich bezighouden met de Qor’aan).’’81 
 

De zegening van de Qor’aan is ontelbaar in aantal. Immers, het is een zegen 

die verbinding maakt met al het goede van deze wereld en het Hiernamaals. 

De Qor’aan bevat alles wat leidt tot gerechtigheid. Dit maakt het geloven in 

de Qor’aan het beste geloof.  

 

De Qor’aan zuivert de ziel, leidt de geest, verenigt de harten en hervormt het 

individu en de gemeenschap. Zijn Woorden vormen de meest complete 

uitspraken. Zijn etiquette zijn de beste van alle etiquette. Zijn nieuws is het 

meest betrouwbaar en de toespraak van de Qor’aan is het meest vriendelijk, 

wijs en duidelijk. 

 

Daarom leidt de Qor’aan tot de meest perfecte omstandigheden in deze 

wereld en in het Hiernamaals. De zegeningen ervan zijn talrijk en ontelbaar. 

Elk individu dat in het Woord van Allaah (de Verhevene) gelooft, het begrijpt 

en ernaar handelt, zal de zegen ervan ontvangen. 

 

 
81 Mafaatieḥ al-Ghayb (13/66). 
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Eén van de profijten van het bestuderen van de betekenis van de Qor’aan, 

is het bereiken van liefdadigheid in de religie. De Profeet (vrede zij met hem) 

heeft gezegd: 

 

‘’De beste onder jullie zijn degenen die de Qor’aan leren en onderwijzen.’’82 
 

Het bestuderen van de Edele Qor'aan, door deze te memoriseren en te 

begrijpen, is het bestuderen van de beste, meest zuivere, meest nuttige en 

meest verheven wetenschap. Het is de manier om in aanmerking te komen 

voor het betreden van de keten van kennis van de Profeet (vrede zij met 

hem) en de dienaren van Allaah (de Verhevene). 

 

Het behoorde tot de missie van de Profeet (vrede zij met hem) om de Heilige 

Qor’aan te onderwijzen. Allaah (de Verhevene) zegt: 

 
‘’Voorzeker, Allaah heeft de gelovigen een grote gunst bewezen, toen Hij een 
Boodschapper uit hun midden naar hen zond, (een Boodschapper) die Zijn 
Verzen aan hen voordraagt, hen zuivert en hun het Boek (dat wil zeggen: de 
Qor’aan) en de Wijsheid onderwijst, terwijl zij voorheen in duidelijke 
dwaling verkeerden.’’ 
 

(Soerah Aali ‘Imraan: 164) 

 

 
82 Al-Bukhaarie (nummer overlevering: 4639). 

Het dienen van de Qor’aan is de meest                    
nobele daad van een moslim.  
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Vervolgens is het onderwijzen van de Qor’aan de taak van de uitverkorenen 

onder de dienaren van Allaah (de Verhevene) die na de Profeet (vrede zij met 

hem) kwamen. Allaah (de Verhevene) zegt: 

 

‘’Vervolgens lieten Wij degenen die Wij hebben uitverkoren onder Onze 
Dienaren het Boek erven.’’ 
 

 (Soerah Faaṭir: 32) 

 

Het begrijpen, interpreteren en uitleggen van de Qor’aan behoren tot het 

beste beroep dat de moslim kan uitoefenen. Imaam Al-Iṣfahaanie (moge 

Allaah hem genadig zijn) heeft gezegd:  

 

‘’Het meest eervolle beroep dat de mens uitoefent is de interpretatie van de 
Qor’aan.’’83 
 

Zich bezighouden met de Qor’aan is de beste bezigheid. Ofwel door de 

edele positie van het onderwerp, ofwel door de edele positie van het doel 

en de noodzaak van de behoefte eraan. De mens heeft namelijk een grote 

behoefte aan de zorgvuldige interpretatie van de Qor’aan, net als de mens 

behoefte heeft aan geneeskunde, omdat het de gezondheid ten goede 

komt. De behoefte aan Islamitische jurisprudentie is groter dan de behoefte 

aan (wereldse) medicijnen. 

 

Degene die zich constant bezighoudt met de Qor’aan en zijn verschillende 

wetenschappen, voorziet de moslims in hun behoeften. Zo levert hij een 

bijdrage aan het verkondigen van goedheid en leiding en is hij in dienst van 

de Qor’aan. Zich bezighouden met de Qor’aan is op die manier de meest 

nobele daad. 

 

 

 
83 Al-Itqaan fie ‘Uloem al-Qor’aan (2/465). 
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Dit werk zou nooit tot stand zijn gekomen zonder Allaah (de Verhevene). Ik 

dank en prijs Hem dan ook met grootse lofprijzing voor Zijn Hulp en Leiding. 

Vanzelfsprekend is al het goede in dit werk enkel van Allaah (de Verhevene) 

afkomstig en Hij en Zijn Profeet (vrede zij met hem) zijn ver verwijderd van 

de tekortkomingen die zich hierin bevinden. 

 

Daarnaast wil ik eenieder die betrokken is geweest bij de totstandkoming 

van dit boek bedanken en ik vraag Allaah (de Verhevene) om hun bijdrage 

als goede daad te accepteren. Mijn speciale dank gaat uit naar Maryam 

Khaffane, Sarah el Markhous, Elham Al Ghazali, Idriss Iziyi, Hamza El Marajie 

en de studenten van Islamitische theologie voor beginners. Moge Allaah hen 

belonen voor hun inspanningen en dit werk zwaar doen wegen op hun 

weegschaal op de Dag des Oordeels.  

 

In het verleden zijn er tal van boeken geschreven in dienst van de Qor’aan 

en het uitnodigen naar het Woord van Allaah (de Verhevene). Ik wens dat dit 

boek vanuit een Nederlands perspectief zal bijdragen aan het hoogachten 

van de Qor’aan. Ik beoog dat dit boek de moslim handvatten zal bieden de 

Qor’aan te eren, zijn rechten na te komen en zijn zoete vruchten te plukken.  

 

Ik vraag Allaah (de Verhevene) om dit werk te zegenen en onze geliefden, 

kinderen en familieleden erbij te baten. O Allaah, ik vraag U om onze ouders 

en alle moslims middels dit werk te begenadigen. O Allaah, ik vraag u om 

ons middels dit werk de hoogste rangen van het Paradijs te laten behalen.  

 

Onze Heer, accepteer dit van ons, voorwaar, U bent Alhorend en Alziend. O 

Allaah, ik vraag U om vrede en zegeningen voor onze uiterst geliefde Profeet 

Mohammad en voor zijn huishouden en zijn eervolle metgezellen.  

 

Said Amrani
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Arabische letters 

 ḍ  ض     ʼ  ء

 ṭ  ط    b  ب 

 ẓ  ظ    t  ت 

 ‘  ع     th  ث 

 gh  غ     j  ج 

 f  ف     ḥ  ح 

 q  ق     kh  خ 

 k  ك     d  د

 l  ل    dh  ذ

 m  م    r  ر

 n  ن    z  ز

 h  ه     s  س 

 w  و    sh  ش 

 y  ي    ṣ  ص 

 

 

Lange klinkers      Korte klinkers 

  aa     a   ى ا
 
َ   

  oe     u وو
 
َ   

ِ   ie     i ي      
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Al-Burhaan fie ‘Uloem al-Qor’aan. Muḥammad ibn Bahaadur az-Zarkashie 

Al-Itqaan fie ‘Uloem al-Qor’aan. Jalaal Al-Dien As-Suyoeṭie 

Al-Jaami‘ li Aḥkaam al-Qor’aan. Al-Qurṭubie 

At-Tafsier Al-Qayyim. Shams ad-Dien Ibn al-Qayyim 

At-Tibyaan fie Aadaabi Ḥamalatil-Qor’aan. Yaḥyaa ibn Sharaf dien an-Nawawie 

De interpretatie van de betekenissen van de Koran. Aboe Ismail 

Mafaatieḥ al-Ghayb. Fakhr ad-Dien ar-Raazie 

Tafsier al-Baḥr al-Muḥieṭ. Muḥammad Aboe Ḥayyaan 

Tafsier al-Qorʾaan al-‘Aẓiem. Ibn Kathier 

Aḍwaa’ al-Bayaan. Muhammad al-Amien Ash-Shanqieṭie 

Al-Fawaaid. Shams ad-Dien Ibn al-Qayyim  

Al-Mustadrak ‘ala aṣ-Ṣaḥieḥayn. Muḥammad ibn ‘Abdullaah al-Ḥaakim 

As-Sierah al-Nabawieyyah. Ibn Hishaam 

As-Silsilat aṣ-Ṣaḥieḥah. Muḥammad Naaṣir ad-Dien al-Albaanie 

Aṭ-Ṭabaqaat. Aboe ‘Abdullaah Muḥammad ibn Sa‘d 

Fatḥ al-Qadier. Muḥammad Ibn ‘Alie ash-Shawkaanie 

Ighaathat al-Lahfaan min Maṣaa’ied ash-Shayṭaan. Shams ad-Dien Ibn al-

Qayyim 

Jaami‘ al-Bayaan. Muhammad ibn Jarir aṭ-Ṭabarie 

Majmoe‘ al-Fataawa. Aḥmad ibn Taymiyyah 

Maadarij as-Saalikien. Shams ad-Dien Ibn al-Qayyim 

Miftaaḥ Daar as-Sa‘aadah. Shams ad-Dien Ibn al-Qayyim  

Muṣannaf Ibn Abie Shaybah. Aboe Bakr Ibn Abie Shaybah 
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Musnad Aḥmad. Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal 

Ṣaḥieḥ al-Bukhaarie. Muḥammad ibn Ismaa‘iel al-Bukhaarie 

Ṣaḥieḥ at-Targhieb wat-Tarhieb. Muḥammad Naaṣir ad-Dien al-Albaanie 

Ṣaḥieḥ Ibn Ḥibbaan. Muḥammad ibn Ḥibbaan 

Ṣaḥieḥ Muslim. Muslim ibn al-Ḥajjaaj al-Qushayrie 

Sunan Ibn Maajah. Muḥammad ibn Yazied 

Sunan at-Tirmidhie. Muḥammad ibn ‘Iesaa as-Sulamie  
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Al-Basmalah Het uitspreken van de woorden: ‘Bismillaah ir-

Raḥmaan ir-Raḥiem’. Dit betekent: ‘In de Naam 

van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest 

Genadevolle.’ 

 

Al-Isti‘aadhah 

 

Het uitspreken van de woorden: ‘A‘oedhu billaahi 

min ash-shayṭaani ar-rajiem’. Dit betekent: ‘Ik 

zoek toevlucht bij Allaah tegen de vervloekte 

shayṭaan.’ 
 

Al-Mufaṣṣal De hoofdstukken al-Ḥujuraat tot en met an-Nass. 
 

Aṣ-Ṣuffah Een beschaduwde plek achter in de moskee van 

de Profeet (vrede zij met hem) in Medina waar de 

arme immigranten onderdak kregen. 

 

Laylat ul-Qadr Eén van de tien laatste nachten van de maand 

Ramadan die beter is dan duizend maanden. 

 

Mu‘awwidhatayn

  

De hoofstukken an-Nass en al-Falaq. 

Muṣḥaf Een geschreven versie van de Qor’aan. 
 

Tafsier De uitleg van de Qor’aan. 

 

Wuḍu De (kleine) rituele wassing die de moslim onder 
meer verricht om het gebed te verrichten. 

 

  



   

 

100 

 

 




	37a533f51a597823d8746a6b2478ce4f50b9a0de0c64900805b0e54a555b70b4.pdf
	37a533f51a597823d8746a6b2478ce4f50b9a0de0c64900805b0e54a555b70b4.pdf

