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 
Gedwongen uithuwelijk. 

Vraag: aan Shaykh Saalih al-Fawzaan  
 
Een vragensteller zegt: Mijn moeder wil mij laten trouwen met 
een meisje die ik niet wens te trouwen. Dus wat is de oplossing 
 
Antwoord: De oplossing is dat je haar overtuigt. En zegt, ik 
wil niet met haar trouwen. En ze dwingt je niet hiertoe, ze heeft 
niet het recht om je te dwingen. Niet jouw vader, niet jouw 
moeder, niemand (mag jou dwingen). Een mens wordt niet 
gedwongen (te trouwen). Van de voorwaarden van de 
geldigheid van het huwelijk is tevredenheid. Tevredenheid van 
de echtgenoot en de echtgenote. Niemand wordt gedwongen.  
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